
                                             Genesis 1:1 
“in den beginne schiep God de hemel en de aarde” 
 
De schepping leert ons: 
1 Gods lof 
2 Zijn macht 
3 onze plaats 
 
 Gemeente, 
 Waarom moeten wij dit weten? Waarom heeft God aan Israel 
geopenbaard hoe de wereld er is gekomen? Niemand was daarbij 
aanwezig, daar is iedereen het wel over eens. Dus God heeft dit later 
bekend gemaakt aan Adam, aan Mozes, aan Israel: zo en zo is het gegaan. 
Waarom wil God dat wij dat weten? Is het wel zo belangrijk voor het 
geloof dat de wereld in 7 dagen geschapen is en niet op een andere manier 
er is gekomen?  
 Vanavond willen we naar de antwoorden op deze vragen op zoek 
gaan. Waarom moeten wij dit weten? Waarom is de schepping in 7 dagen 
zo belangrijk om te geloven?  
 Allereerst willen we eens bij stilstaan in welk kader Genesis 1 
staat. Temidden van welke geluiden deze woorden klonken toen en nu. 
Want er zijn ook andere ideeen over, over hoe alles is ontstaan. Toen al. 
Alle volken in de oudheid hebben wel een verklaring, een verhaal over het 
ontstaan van de wereld. Allemaal verhalen met veel goden. Veel goden die 
elkaar bestrijden. Die allemaal de belangrijkste willen zijn en elkaars 
rivalen zijn. Die met list en woede elkaar bevechten op leven en dood. 
Onbeheerst en driftig. Eén god wint dan uiteindelijk. En maakt op één of 
andere manier de aarde en de mens. In Babels verhalen scheurt de 
winnende god Marduk het lichaam van zijn overwonnen rivaal Tiamat in 
tweeen. De ene helft wordt de aarde, de andere helft de hemel. En dan 
heeft die god met zijn aanhang de mensen nodig om hem het leven 
aangenaam te maken. De goden hebben mensen en hun offers en werk 
nodig om er een beetje van te genieten en het lekker makkelijk te hebben. 
Temidden van al zulk soort verhalen klinkt het: in den beginne schiep God 
de hemel en de aarde. 
 Maar ook nu klinkt Genesis 1 temidden van een wirwar van 
geluiden. Daar is de evolutiegedachte. Alles is vanzelf ontstaan. Na de 
oerknal kwamen processen op gang die leven voortbrachten. Toeval. De 
mens is een schitterend ongeluk schreef iemand. Of het geluid van een 
Intelligent Design. Er is een god, God, Die een soort architectuur heeft 
bedacht voor al wat leeft. En Die daar door de miljoenen en miljarden 
jaren heen alles naar toe heeft laten ontwikkelen. Temidden van al deze 
theorien klinkt het: in den beginne schiep God de hemel en de aarde.  
 Een kostbare openbaring van God aan Zijn Kerk. Calvijn zegt: om  
 
 
 
 
 
 



te lezen met de bril van geloof waarin het kruis van Christus in staat 
gegraveerd. God schiep de hemel en de aarde. Dat is een aanduiding van 
Gods eerste scheppingswerk. Hij schiep de hemel, waar we verder niets 
over horen in Genesis 1, en de aarde, die als een woeste en ledige massa 
geschapen werd. Tegelijk is dat eerste vers ook een samenvatting van heel 
het hoofdstuk. Hemel en aarde en al wat erop en erin is schiep God. Dus 
niets over een strijd der goden of meerdere goden. God. De Ene en Enige. 
En Hij schiep. Dus geen vanzelfsheid of toeval. God schiep. Omdat Hij 
het wilde.  
 
1 Gods lof 
 Alles wat wij zien om ons heen en wijzelf zijn geschapen. Leven is 
te danken aan God, Die het schiep. Hemel en aarde en al wat erop en erin 
is, heeft een Bedenken en Maker. God. En het is waar wat we eens eerder 
zeiden: de schepping is als een schilderij van Rembrandt dat bekrast is. Er 
zitten krassen op, scheuren in. maar toch kan een kenner zien dat het een 
Rembrandt is en blijft. Er zitten wat krassen en scheuren op en in de 
schepping. Vanwege onze zondeval. Maar een kenner, een kenner van 
God, die ziet daardoorheen toch nog maar al te goed dat het een kunstwerk 
is. Geschapen door God. Alle wetmatigheden en processen die de 
wetenschap op formule probeert te brengen. Formules met kwadraten, 
wortels, vermenigvuldigingen en factoren. God heeft ze erin gelegd. Alle 
schepselen en de mens, en hoe ze functioneren, met genen, zenuwen, 
hersenen. God heeft alles geschapen. Het majesteitelijk grote van het 
heelal met miljoenenlichtjaren en sterren met gigantische temperaturen en 
afmetingen, het miniscuul kleine met protonen, neutronen, quarks en het 
Higgsdeeltje, God heeft het geschapen. De wetenschap mag het 
ontdekken. Indrukwekkend, prachtig!  
 Als we om ons heen kijken zou bewondering ons moeten 
vervullen: wat een God. Als je boven je biologie of natuurkunde boek 
gebogen zit zou je hart moeten jubelen: wat een God! Heel de schepping is 
één oproep tot de mens: looft de HEERE! Eén oproep tot ons om Hem te 
aanbidden en te erkennen Die dit alles schiep! Psalmen als Psalm 115 en 
148 zingen het uit: looft God. En in de hemel zingen in Openbaringen 4 de 
24 ouderlingen: Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en 
de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen en door Uw wil zijn zij en 
zijn zij geschapen.  
 Wat zouden we zo om ons moeten kijken. En wat zou dat constant 
zulke lof en aanbidding op moeten wekken. Maar helaas, ik kijk zo slecht 
om mij heen, ik voel zo weinig bewondering en er welt zo bitter weinig 
aanbidding in mij op. Dat ik mij schaam en schamen moet. Ik loop en 
wandel rond in de schepping als een kind in een museum met schilderijen  
 
 
 
 
 
 
 



dat nauwelijks ziet wat hangt en er zo op uitgekeken is en geen aandacht 
heeft en feeling voor het vakmanschap en meesterschap. Ik, zondaar die ik 
ben. 
 God schiep. Let er nog eens extra op, zoals in de hemel ook 
gezongen word, dat alles er is omdat God het wilde. Alles en iedereen is er 
niet uit toeval, een schitterend ongeluk, niet omdat een godheid driftig en 
onbeheerst een opwelling kreeg, maar omdat God het wilde. Dat zou 
moedeloos maken: waarom ben ik er? Ja, toeval, lot, driftige 
onbeheerstheid van een godheid. Weldoor- dacht en weloverwogen schiep 
God alles en iedereen. God zij dank niets van dat alles: ook ik ben er 
omdat God wil dat ik er ben. Hij wil mij in deze schepping laten leven. Hij 
wil ook nu nog dat ik er ben en leef. Om Hem te loven. Hij had kunnen 
zeggen: dat hoeft al niet meer, na de zondeval. Het hoeft niet meer. Maar 
nee, nog steeds wil Hij dat ook ik er ben, dat ik Hem loven zal. Dat ik 
daarin mijn bestemming zal vinden en levensdoel. Dat wil Hij ook van u, 
jou en mij. Hij wil dat ik er ben om me te laten genieten van Zijn 
schepping. Jezus aan het kruis was er en Hij kreeg niets te genieten van 
Gods schepping. Alleen maar duisternis, niets te zien, alleen maar honger 
en dorst, niets van de schepping stond Hem nog ten dienste. Maar ik ben 
er omdat God mij iets goeds van Zijn schepping wil laten genieten. In elk 
geval meer dan niets en meer dan Jezus aan het kruis. Ik krijg drinken 
waar Hij dorst had, kleren waar Hij naakt hing, licht waar Hij donkerheid 
had, mensen om mij heen waar Hij niemand had. Dat is Zijn wil. Zoals de 
Prediker zegt: om het goede te genieten van al zijn arbeid, en geniet het 
leven, geniet het goed ten dage van voorspoed. Daar wil Hij om gebeden 
zijn, HEERE, geef dat ik zal leven om U te loven, want dat wilt U toch. In 
Uw goedheid en genade. Geef dat ik het goede mag genieten wat U geeft, 
want dat wilt U toch?  
 
2 Zijn macht 
 In den beginne schiep God. Wat houdt dat nu precies in: hemel en 
aarde en al wat daarin en daarop is zijn geschapen. Om te beginnen is dat 
een woord dat alleen van God gebruikt wordt in de Bijbel. Blijkbaar 
kunnen mensen dat niet, alleen God kan dat. Het is dus iets goddelijks, 
unieks. Dat unieke is niet per se ontdekte ik dat het uit niets gemaakt is. 
Want de mens, Adam, werd uit het stof der aarde gemaakt en is toch ook 
geschapen. Maar, en dat is wezenlijk: scheppen geeft aan: het is 
onverwachts, wonderbaarlijk, plotseling, ineens. God spreekt en het is er. 
Je ziet het niet aankomen. Er zijn geen aanwijzingen vooraf. Ineens is er 
het, gebeurt het.  
 Kijk, met alle groot respect voor onze aannemers, als die een huis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
bouwen, dat zie je aankomen. Van lieverlee gaat het erop lijken en zie je 
wat het gaat worden. En op een dag word er de laatste hand aan gelegd. 
Dat is dan niet onverwachts meer. Maar scheppen is: je ziet er van tevoren 
niets van, niets dat er op wijst of naartoe gaat. Het is er! Volstrekt 
tegengesteld aan evolutie dus. Geleidelijke ontwikkeling. Volstrekt in 
tegenspraak met perioden van miljoenen of miljarden jaren die die dagen 
geduurd zouden hebben. Scheppen is: ineens, het is er. Dat doet God! En 
ik ontdekte ook, ik had me dat nooit zo gerealiseerd, dat dat niet beperkt is 
tot die 6 dagen, de scheppingsdagen.  
In Exodus 34 vers 10 gaat het over wonderen die God zal doen die niet 
geschapen zijn op aarde sinds de schepping. Waarschijnlijk ziet het op de 
doortocht door de Jordaan. 
Numeri 16:30 gaat over Korach Dathan en Abiram. God zal iets nieuws 
scheppen in de manier waarop zij sterven zullen.  
Psalm 51:12 bidt David: schep mij een rein hart o God.  
Psalm 104:30 als God Zijn Geest uitzendt wordt het leven geschapen, nog 
steeds, dag in dat uit.  
Jesaja 45:7 Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede 
en schep het kwaad. 
Jesaja 57:19 Ik schep de vrucht der lippen 
Jesaja 65:17 Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  (en ook dat 
zal geen miljarden jaren in beslag nemen, maar ineens gebeuren) 
Ik schep Jeruzalem een verheuging. 
Efeze 2:10 wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. 
2:15 dat Jezus Jood en heiden in Zichzelf zou scheppen tot een nieuwe 
mens, vrede makende. 
4:24 en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. 
 Dus: nog steeds mogen wij verwachten dat God schept. Dat hij 
dingen doet die je niet aan ziet komen. Waar niets op wijst. Geen enkel 
voorbereiding voor is. maar Hij doet het! Wonderen om nieuw leven te 
scheppen. Van dood levend te maken. Een nieuwe mens in Christus. 
Vrucht der lippen, een rein hart. Verlossing van Zijn Kerk. Er mag 
verwachting zijn van de HEERE al zie je er niets van. Geen enkel 
aanknopingspunt in je hart of leven, enkel geestelijke dood en 
vijandschap. Je kunt niet op weg komen of in de richting. Maar God 
schept de dingen die niet zijn alsof zij waren. God zit niet te wachten op 
een begin of aanzet van onze kant. Je mag verwachting hebben van Hem, 
voor jezelf en anderen.  
 Je mag verwachting hebben dat Hij verlost. Al zie je niet hoe of 
waarmee of waardoor. Hij draagt je erdoor, dat je geloof niet bezwijkt. 
Psalm 121: mijn hulp is van de HEERE alleen die hemel zee en  
 
 
 
 
 
 
 
 



aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Jesaja 40, ziet, wie al deze dingen 
geschapen heeft. Met deze God is het nooit buiten hoop. Hoef je nooit 
kleinmoedig te zijn, nooit te denken: het gaat verkeerd, mijn geloof 
bezwijkt. Vraag en verwacht gerust het onmogelijke van Hem! Meer en 
meer.  
 Erg hé, dat ik daar vaak wel bang voor ben, kleinmoedig en 
wanhopig ben, omdat ik geen mogelijkheid meer zie, omdat ik geen begin 
zie of teken dat er op wijst. En vergeet dat God schept! Dat betekent ook 
dat Hij vijanden verslaat, kwaad schept, in de zin van oordeel laat komen, 
ook al zie je daar nog niks van. Al lijken tegenmachten en krachten nog zo 
sterk, al vertonen geen spoor van verval. God doet het oordeel komen. Al 
wijst er nog niks op.  
 Dat is ook vernederend en waarschuwend. Al lijkt je ijzersterk te 
staan. Wijst niets op je verderf. Dat zegt niks. Al verwacht je geen enkele 
donkere wolk. Je voelt je goed, je bent tevreden over jezelf, de dood lijkt 
ver weg, voor het gericht ben je niet bang. Dat zegt niks. God schept het 
oordeel. En het komt. Als je onbekeerd bent, zonder Christus leeft, ineens 
is het: het oordeel. Zonder dat je het aan zag komen. Het leek zo ver weg 
en ondenkbaar. Vreest Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de 
hel. Als je onbekeerd bent, kun je gerust zijn omdat niets wijst op je 
ondergang, omdat je er niets van ziet of merkt? Dwaas, God schept die, in 
één ogenblik, tegen al je verwachting in.  
 
3 onze plaats 
 God schiep de hemel en de aarde en al wat daarin en daarop is. 
hemel en aarde en wij zijn geschapen, wij hebben het leven niet zelf 
gemaakt of onszelf gegeven. We hebben in niets daaraan bijgedragen of de 
hand in gehad. Dat betekent ook dat wij verantwoordelijk zijn. 
Verantwoording schuldig zijn. Een schepsel is verantwoording schuldig 
aan zijn Schepper, Die hem alles gaf. In de eerste plaats omdat alles waar 
wij mee omgaan door God ons gegeven is, geschapen is. Heel de 
schepping, alle planten, dieren, mensen: God schiep ze. Als je tijdelijk 
woonruimte krijgt van iemand in zijn huis dat helemaal ingericht is, dan 
ga je die tijd om met andermans spullen. Dan zal die eigenaar nagaan of je 
daar geen schade aan hebt aangericht. Wij leven in de woonruimte die 
God geschapen heeft. En ons leven zelf is door Hem geschapen. Hoe gaan 
we om met onze tijd, dag en nacht, met onze talenten? God zal 
verantwoording vragen. Als Hij Schepper is zal Hij ook verantwoording 
eisen. Hoe ging je om met wat Ik schiep? Zorgvuldig, heilig, zorgzaam? 
En ten tweede zal God verantwoording vragen of wij hebben geleefd tot 
Zijn eer. Tot Zijn lof. Alles kwam van Hem, was ook alles voor Hem? Je  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
kunt geen vlieg kwaad doen en ieder het zijne denken te geven, maar geef 
je God Zijn eer? Voor wat Hij je geeft? Voor wat je kunt? Voor je gaven 
en talenten? Of vind je het gewoon, of eer je jezelf ermee? Betaal je God 
lof en dank? Wat zou je denken van een mens die jarenlang gas, water en 
electriciteit gebruikt en daar nooit voor betaald? Hij kan zeggen dat hij er 
geen slechte dingen mee doet en keurig leeft, maar als hij de leverancier 
nooit betaald, zal hij dan niet ter verantwoording geroepen worden? Als 
wij alles gebruiken wat God geeft in Zijn schepping, maar wij betalen 
Hem geen lof en dank, zal Hij dan niet ons ter verantwoording roepen? 
In Handelingen is dat ook in Athene dan ook de rode draad van Paulus 
prediking. Dat God Die alles geschapen heeft ook Degene is Die als 
Rechter zal verschijnen. Daarom is de evolutietheorie zo funest. Die haalt 
het Tegenover van God weg. Als niemand mij het leven gaf, ben ik ook 
aan niemand verantwoording schuldig. Als God geen Schepper meer is, 
valt ook Zijn Rechter zijn weg. Maar als God alles schiep is Hij ook 
Rechter. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Daar staan wij voor, 
daar gaan wij heen. Kreeg u dat serieus te nemen? Dan houd je schuld 
over. Ik kan me voor mijn Schepper niet overeind houden. Dan krijgt 
Christus waarde. Hij is Borg. Hij neemt schuld over. Hij draagt schuld 
weg. En dat is maar goed ook. Dat ik Hem heb. Dat Hij mijn schuld 
verzoend en Hij Zijn leven over het mijne heen legt. En het helemaal 
bedekt. Maar als Hij dat niet doet….. als u Hem daarvoor niet nodig hebt, 
dan krijgt u het zwaar, eeuwig zwaar. 
 God schiep hemel en aarde. Dat betekent ook dat wij afhankelijk 
zijn. Ons leven is niet in onze hand. En het leven van onze naasten niet. En 
de groei en bloei van alles niet. Mijn ademhaling niet, mijn hartslag niet. 
elke seconde gekregen gave van mijn Schepper. Dat ik dat niet besef is 
zonde. Dat dat gevoel mijn ziel niet doortintelt is zonde. Dat ik 
gedachteloos leef is zonde. Dat ik niet voel dat ik leef van Hem is zonde.  
Dat ik iets van het geschapene tot god maak en daar mijn vertrouwen op 
stel is zonde. Dat ik gerust ben omdat ik gezond ben, omdat ik jong ben, 
omdat ik gelukkig getrouwd ben is zonde. Dat ik gerust ben omdat ik een 
goed verstand heb is zonde. Dan maak ik van wat God mij gaf mijn afgod 
ipv dat God mijn God is. Want dat garandeert niks voor morgen, voor over 
een seconde. Dat ik mijn rust en gemoedsrust in andere dingen zoek dan 
God is zonde. Dat ik daarom niet bid omdat ik er goed voor sta is zonde. 
Daarom gaat de prediking in Handelingen altijd gepaard met de oproep. 
Bekeer u tot God, Die u geschapen heeft. God Die u schiep, bekeer u tot 
Hem. De levende God. Dat u beseft dat uw leven van Hem afhankelijk is.     
Bekeer u tot God, opdat u beseft dat uw leven van Hem afhankelijk is. Op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hem gericht dient te zijn. Hem dient te eren en te loven. Alles dient te 
doen om Hem te loven. Alleen maar rusten kan in Hem. En niet genoeg 
heeft aan Zijn gaven, Zijn schepping.  
 Als ik dat serieus neem, is Christus mij dierbaar. Christus, Die 
door Zijn lijden en sterven de Heilige Geest verworven heeft. De Heilige 
Geest, Die bekeert. Die harten richt op God. Die harten van God 
afhankelijk maakt. Harten rust leert zoeken alleen in God en nergens 
anders in te kunnen rusten dan in God. Daarvoor verwierf Christus de 
Heilige Geest. Dat is maar goed ook. Want als Zijn Geest niet werkt, als ik 
niet om Hem verlegen raak, dan leef ik godloos verder. Gerust in dingen 
die niet God zijn, zonder besef van mijn afhankelijkheid, godloos levend 
en wat krijg ik het dan in het sterven zwaar. Wie godloos leeft, kan niet 
leven op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.  
 
 In den beginnen schiep God. En er is maar Eén, en God zij dank is 
er Eén, Die mij dat kan leren. Jezus Christus. Opdat ik God weer leer 
loven. Opdat ik het goede weer leer genieten. Opdat ik leer verwachten 
Gods werk en niet vrezen. Opdat ik verantwoording af kan leggen aan 
Hem, opdat ik leer zoeken God en de rust in Hem. Eén is er Die mij leert 
schepsel te zijn in een geschapen wereld. Jezus Christus. Dat ik geschapen 
leert mij, roept mij toe, dat ik als zondig mens hem nodig heb.  
 En als ik Hem heb, dan en ik rijk. Mijn Vader is de Schepper. Wat 
zal ik vrezen, wat hoef ik te vrezen? Mijn Vader is Degene Die alles eerst 
schiep en sinds bewaarde. Die grote dingen schept van verlossing. Hij 
heeft geen miljarden jaren nodig. Als Hij komt, dan schept Hij nieuwe 
hemel en nieuwe aarde. Daar zal ik schepsel zijn zoals bedoeld. Wat een 
heerlijkheid zal dat wezen. Wat een verwachting mag ik hebben. 
                                  Amen       
 
      


