
                                        HA formulier 
“uit deze inzetting…..deelachtig worden” 
 
1 de gemeenschap met Christus 
2 de Geest van God 
3 de grond der zaligheid 
 
 Gemeente, 
 Bij het breken van het brood aan de avondmaalstafel klinken de 
woorden: “Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam 
van Christus”. En bij het gieten van de wijn klinken de woorden:”de beker 
der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met 
het bloed van Christus.” Allebei de keren gaat het dus over de 
gemeenschap met Christus. En daar loopt ook ons gedeelte van het 
formulier op uit dat vanavond aan de orde is: opdat wij door de Heilige 
Geest met Hem, met Christus, waarachtige gemeenschap zouden hebben. 
Dus dat is wel een heel belangrijk punt bij het Heilig Avondmaal, een heel 
belangrijk punt bij het geloofsleven: gemeenschap met Christus.  
 
1 gemeenschap met Christus 
 Maar wat is dat eigenlijk? Wat wordt daarmee bedoeld? Het woord 
gemeenschap ziet in elk geval op een nauwe band, verbintenis, omgang. 
Als je denkt aan wat woorden waar dat woord gemeenschap in voorkomt: 
je kunt trouwen in gemeenschap van goederen, je kunt spreken van een 
dorpsgemeenschap en er is het woord geslachtsgemeenschap. Dus het ziet 
op een nauwe hechte band, verbintenis, omgang. In dit geval dus van de 
gelovige met Christus. In de Bijbel wordt die vaak aangegeven met de 
uitdrukking: ‘in Christus’.  
 En dat geeft dan twee dingen aan: In de eerste plaats dat de 
gelovigen van Christus zijn, Zijn eigendom zijn. Dat Hij als Heere hen 
heeft gekocht met Zijn dierbaar bloed en verlost uit alle heerschappij van 
de duivel en hen alzo Zich tot een eigendom heeft gemaakt. En dat is de 
enige troost in leven en sterven: om met lichaam en ziel het eigendom te 
zijn van de getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Die alzo bewaart dat alle 
dingen tot mijn zaligheid zullen dienen. Niets kan scheiden van Zijn 
liefde, integendeel alles moet dienen ten goede. En Die door Zijn Heilige 
Geest van het eeuwige leven verzekert. Christus laat Zich Zijn eigendom 
niet afnemen. Niemand zal ze uit Zijn hand rukken. Eigendom van 
Christus.  
 En het tweede element, en dat treedt nu het meeste op de 
voorgrond, is: gemeenschap met Christus is ook: omgang hebben met 
Christus. Nog beter gezegd: Christus heeft omgang met Zijn gelovigen. Er 
is verbinding tussen Hem en de gelovigen. Een verbinding die in de Bijbel 
met verschillende beelden wordt aangegeven: zoals hoofd en lichaam met 
elkaar verbonden zijn. Bloedbanen en zenuwbanen gaan heen en weer  
 
 
 
 
 



tussen hoofd en lichaam, spierbundels verbinden hoofd en lichaam aan 
elkaar. Of het beeld van wijnstok en rank. Allerlei sap- en voedselstromen 
gaan heen en weer tussen wijnstok en rank. En het beeld van bruidegom 
en bruid. Allerlei signalen, vonken, blikken gaan heen en weer tussen die 
twee. Allemaal voorbeelden van de gemeenschap met Christus, de 
omgang van Christus en Zijn gelovigen.     
 Een omgang waarbij Christus liefde en gunst, kracht en wijsheid 
uitzendt naar Zijn gelovigen. Zijn verlangen naar hen, Zijn liefde tot hen. 
Zijn wijsheid en kracht in hen. Hij zendt signalen uit door Zijn Woord en 
de sacramenten: Ik heb u lief, Ik gaf Mijzelf voor u, Ik verlang naar u, Ik 
heb zeer begeerd avondmaal met u te houden, Ik heb u graag dichtbij Mij. 
Ik bewaar u, Ik verzegel u, Ik zegen u, Ik voed u, Ik sterk u, en eens haal 
Ik u. En van de gelovigen gaat het dan terug naar Christus toe. Verlangen, 
aanbidding, wederliefde. Heere, geef mij, verrijk mij, omhels mij, zegen 
mij, want ik ben ellendig, jammerlijk, arm en koud en hard. Ik zoek U, ik 
verlang naar U, ik aanbid U, ik wil graag nabij U zijn, ik onderwerp mij 
aan U, ik vertrouw U, ik heb U lief. Dat is gemeenschap met Christus 
hebben. Met Christus zijn. Hij verlangt Zijn liefde en rijkdom te geven, ik 
laat mijn koudheid en armoede door Hem vervullen. 
 Samuel Rutherford was een Schots predikant, die in 1636 wordt 
gevangengezet in Aberdeen omwille van zijn geloof uit de gevangenis 
schrijft hij: “het is alsof Christus mij nu overstelpt met de heerlijkheid van      
twee hemelen. O dat mijn ziel zo wijd was als de omtrek van de hoogste 
hemelen om Zijn liefde te kunnen bevatten. Och dat mijn ziel binnen het 
bereik van de geur van die liefde mocht zijn. Maar die dag waarop ik de 
liefde van Christus in al haar volheid zal smaken is nog veraf. Eén aanblik 
van Hem zou mij een voorsmaak van de hemel zijn. De Christus en niets 
dan de Christus kan ons brandende verlangen stillen. Maar helaas, is er 
een afstand tussen ons en Christus. Namelijk de dood. O dat we in elkaars 
armen lagen. Nooit zouden wij weer uiteengaan.” Gemeenschap met 
Christus. Dat maakt ook de hemel tot hemel. Met Christus zijn, 
gemeenschap met Hem hebben. Zo zegt Jezus tegen de moordenaar aan 
het kruis: heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Zo zegt Paulus tegen 
de Thessalonicenzen over de wederkomt: en alzo zullen wij altijd met de 
Heere zijn. En zo verlangt Paulus zelf: ik wenst wel ontbonden te worden 
en met Christus te zijn. 
 Gemeenschap met Christus. Sterk of zwak, in meerdere of in 
minder mate, daar leeft het geloof van! Dat is voedsel voor het geloof. 
Daarnaar hongert en dorst het geloof. Kijk, als je konijntje heel stil in zijn 
hokje zit en je wilt weten  of je konijntje nog levend is, dan kun je wat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



voer of drinken voor hem houden en wegzetten. Als het de volgende 
morgen er allemaal nog staat, dan is het konijntje dood, maar als het 
levend was dan heeft het gedronken, gegeten. Kijk, als het geloof dood is, 
dan laat het dit staan, dan heeft het dit voedsel niet nodig. Dan kan het 
zonder deze gemeenschap met Christus. Maar levend geloof kan niet 
zonder de gemeenschap met Christus. Levend geloof dorst naar God naar 
de levende God. U ook? Jij ook? 
 Als dan klinkt aan de tafel: het brood dat wij breken is de 
gemeenschap met het lichaam van Christus. De beker der dankzegging is 
de gemeenschap met het bloed van Christus. Dan betekent dat dit: dat 
Christus belooft: Ik zal telkens weer zorgen voor die gemeenschap met 
Mij. Ik zal daarmee steeds uw geloof voeden en sterken. Ik garandeer u: Ik 
zal steeds hiervoor zorgen. Kijk, wij zijn geneigd denk ik om bij het 
avondmaal te kijken en te denken aan wat wij doen: dat ik verlang, dat ik 
belijd, dat ik vlucht, dat ik kom. Maar dat is niet het wezen van het 
sacrament, dat is: de Heere belooft, de Heere verzegelt: Ik zorg voor die 
gemeenschap. Soms laat Hij dat ervaren aan de tafel zelf, maar soms ook 
later, en telkens weer, vaak in gebed, boven het Woord, in Zijn huis. Ik 
zoek u steeds weer op. En zodoende zal uw geloof blijven. Zodoende zorg 
Ik ervoor dat uw geloof niet bezwijkt. Hoe zwaar ook de verdrukking is, 
de strijd, de aanvechting, het kruis, hoe groot ook uw zwakheid is, en 
onverstand en dwaasheid, Ik zal zorgen voor gemeenschap met Mij zodat 
uw geloof zal blijven en krachtig genoeg zal zijn. Zul je er nooit, nooit 
(meer) aan twijfelen? 
 En het levend geloof ervaart ook: dat heb ik nodig, dat voedsel van 
die gemeenschap met Christus, want anders ebt mijn geloof weg, droogt 
het uit, sterft het af. Zoals mijn lichamelijke leven uitdroogt, verzwakt, 
bewusteloos raakt, afsterft als het geen voedsel krijgt, zo zal mijn 
geestelijk leven uitdrogen, verzwakken, bewusteloos raken, afsterven als 
het geen voedsel krijgt. Daarom dorst mijn ziel naar U, daarom verlangt 
mijn geest naar U. Want U bent het voedsel voor mijn ziel, de 
gemeenschap met U is het voedsel voor mijn geloofsleven.  
 Kijk gemeente dat gaat voor dat staat voorop. Want dan volgt er 
nog in het formulier: en dat wij al Zijn goederen, het eeuwige leven, de 
gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Het eeuwige leven, 
dat bestaat uit de gerechtigheid van de vergeving der zonden, vrede met 
God en het nieuwe leven der dankbaarheid. En uit de heerlijkheid: de 
zaligheid vol van vreugde in de hemel op de nieuwe hemel en nieuwe 
aarde. Geweldige rijkdom van de goederen van Christus, de schatten van 
de Zaligmaker. Maar dat komt pas daarna. Dat staat op het tweede plan. 
Waar gaat het om in het levend geloof en aan de avondmaalstafel? Dat wij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



met Christus waarachtige gemeenschap mogen hebben. Dat allereerst! Ja 
en dan ook al Zijn goederen deelachtig mogen worden.   
 
2 de Geest van God 
 Maar nou is er wel een vraag te stellen. Hoe kan dat? Hoe kan dat: 
die gemeenschap van Christus met een zondaar? Want ten eerste is dat 
toch wel heel wonderlijk: gemeenschap hebben, hele intieme omgang 
hebben met Iemand Die zo ver van je verwijderd is. Christus is in de 
hemel, en wij op de aarde. Zo ver van elkaar verwijderd en dan toch zo 
intieme verbinding? En ten tweede, hoe kan dat? Want zondaren zijn toch 
geestelijk dood? Onwillig en vijandig. Onder de vloek van schuld en 
oordeel. En dan toch: gemeenschap met Christus? Dat heeft het formulier 
verklaard in het voorafgaande stukje. En misschien dat iemand die vragen 
niet zo heeft of voelt op dit moment. Dat kan, dat het allemaal zo gewoon 
lijkt en geworden is. Dat het geloofsleven zo gewoon geworden is. Dat is 
eigenlijk een innerlijk tegenstrijdigheid. Nu, luister dan heel goed, want  
dan blijkt dat het een wonder is. En misschien hebt u wel een andere 
vraag: hoe kan ik dat krijgen? Die gemeenschap met Christus. Had ik die 
maar, kende ik die maar. Nou, dan krijgt u daar antwoord op in de 
voorafgaande zin. 
 Want door Zijn dood, heeft Hij de oorzaak van onze eeuwige 
honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en heeft Hij ons de 
levendmakende Geest verworven. Christus heeft door Zijn dood twee 
dingen gedaan. Weggenomen en verworven, verdiend, gegeven. Iets 
weggenomen wat wij hadden, de zonde en Iemand gegeven Die we niet 
hadden: de Heilige Geest.  
 Je zou daarbij aan het volgende voorbeeld kunnen denken: in een 
loods waarvan de deuren op slot zitten met ijzeren balken ligt een dode. 
En in de buurt van die loods breekt brand uit en die brand bedreigt de 
loods. En zal binnenkort de loods in lichterlaaie zetten en verbranden. Met 
de dode. Dan is er iemand die het volgende doet. Allereerst haalt hij al die 
ijzeren balken weg waarmee de deur dichtgehouden werd. Maar dat is 
natuurlijk niet genoeg. Dan maakt hij, gesteld dat dat zou kunnen die dode 
levend. Zodat die persoon ziet dat het vuur eraan komt en gaat zoeken naar 
de deur en kan ontvluchten. Die twee dingen zijn allebei nodig. Eén van 
de twee zou niet genoeg zijn. Zou die man alleen de ijzeren wegnemen 
voor de deur, dan zou dat natuurlijk niet uitmaken als die persoon dood 
bleef. Maar als hij die persoon levend zou maken maar de deur zou 
gebarricadeerd blijven dan was het ook niet genoeg. De balken wegnemen 
en de persoon levend maken dat moet allebei gebeuren als redding.  
 Dat wordt hier bedoeld. Zondaren liggen achter slot en grendel van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
de zonde. Elke zonde is een ijzeren balk die de deur op slot houdt. 
Opgesloten. Achter de vloek der wet, de straf op de zonde. Maar Christus 
heeft door Zijn dood de vloek der wet weggenomen, de straf op de zonde 
weggenomen, elke zonde als een ijzeren balk weggedragen op Zijn 
schouders, op Zijn rug. Maar dat is niet genoeg. Dode zondaren kunnen 
een open deur voor zich hebben, maar zullen niet ontkomen, zullen niet de 
vrijheid invluchten. Maar de Heere Jezus heeft ook de Heilige Geest 
verworven. De Heilige Geest Die Gods gave is voor wie de wet helemaal 
vervuld heeft. De Heilige Geest Die op de berg van Gods geboden is te 
vinden. En niemand kon die berg beklimmen. Iedereen struikelt en valt 
terug en struikelt weer. Niemand kan de Heilige Geest verwerven en 
verkrijgen. Niemand zou ooit de Heilige Geest krijgen als niet Jezus de 
berg beklommen had. Al Gods geboden volbracht. Volkomen, tot elke 
prijs, de prijs van Zijn bloed en leven. Zo heeft Hij de Heilige Geest 
verworven. En deze Heilige Geest is de levendmakende Geest.  
 De levendmakende Geest. Die zondaren levend maakt. Die doden 
doet horen naar het Woord. Die onwilligen inwint en verlangen geeft. Die 
mensen die maar doorleven opschrikt en doet omkeren. Doet zien het 
gevaar van het oordeel dat komt. Doet geloven het Evangelie waarin Jezus 
wordt aangeboden. Doet vluchten tot Hem om gered te worden. Die 
geestelijk doden geloof schenkt, en doet geloven. En Die in hen wonen 
komt.  
 En zo komt dat en kan dat. De Heilige Geest, Die in Christus 
woont én in de gelovigen woont die zorgt ervoor dat er gemeenschap kan 
zijn tussen Jezus in de hemel en mij hier op aarde. Hij trekt die twee naar 
elkaar, doet verlangen, uitgaan, uitzien, ervaren. Zo komt dat en kan dat. 
Door de levendmakende Geest.  
 Dat geeft hoop! Dat geeft hoop voor wie er buiten staat. Voor wie 
aan die gemeenschap met Christus vreemd is. Want hoe komt die er? 
Doordat Christus de zonde wegdraagt, al die balken van schuld. Doordat 
Christus de wet gehoorzaamt en de Heilige Geest verwerft. Doordat de 
Geest levendmaakt. Dus dat is Gods werk! Daar is niets van u voor nodig 
van tevoren. Geen zuchten, geen vragen, geen zoeken, geen berouw, geen 
ijver. Helemaal niets. Hier is uw Zaligmaker. Die alles doet. Kunt u Hem 
laten gaan? Kunt u Hem nog langer missen en niet aanroepen? Hij is het 
Die doden levendmaakt door Zijn Geest. Het vuur van het oordeel komt. 
Komt dichterbij. Naar die loods waar je in bent. Maar in Christus is 
redding. Hij verlost en verzoent.  
 Dat geeft verwondering. Want dat betekent dus dat geloof niet 
zomaar iets is. Gemeenschap met Christus. Honger en dorst naar Hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dat is er gekomen omdat de Geest u van dood levend heeft gemaakt. 
Van vijand zoeker, van onwillig gewillig. En dat is gebeurd omdat de 
Heere Jezus met Zijn gehoorzaamheid tot het kruis die Geest verworven 
heeft. Dat was ten koste van Zijn kruisdood. En dat was omdat de Heere 
Jezus de schuld heeft weggedragen, de vloek weggedragen. Geloofsleven 
is een wonder! Gemeenschap met Christus, elke druppel daarvan, is 
daaraan te danken! Wonderlijk. Om te aanbidden! 
 Daar mag je dan wel zuinig op zijn! Op geestelijk leven. Dat je het 
niet gevaar brengt. Dat geldt voor je natuurlijk leven. Dat je dat niet 
gevaar brengt. Als er ergens gifgas, koolmonoxide, hangt asbest in de 
lucht dan blijf je daar weg, je stelt je leven niet in de waagschaal. Of het 
moet zijn om anderen te redden eruit. Hoeveel temeer je geestelijk leven: 
als ergens een hoge concentratie gifgas is, blijf daar dan weg en vandaan. 
Gifgas, asbestlucht van popmuziek, van erotiek, van alleen maar glitter en 
rijkdom en luxe in tentoonstellingen, programma’s en bladen: wees toch 
zuinig op je geestelijk leven. Door de Geest gewerkt, door de Zoon 
verworven, door de Zoon bereikt. Kijk toch uit, waakt waar je komt en 
naar kijkt en luistert. 
 En koester het voedsel voor dat leven. Als je eten zo duur gekocht 
is, ga het dan niet morsen. Als je net naar de kerk geweest bent of de 
avondmaalsdienst gehad hebt en je bent gevoed door de gemeenschap met 
Christus. Koester dat, vermors dat niet. Door gelijk achter een scherm te 
kruipen, door direct folders van rijkdom door te bladeren, door gesprekken 
over ijdelheid en niks. Wat doe je vlak na kerktijd? Op de zondagavond na 
de dienst van nabetrachting en dankzegging? Hoe ga je met het voedsel 
om dat je kreeg? Dat maakt echt wel uit wat je direct na kerktijd doet, en 
wat je zondagavond doet en naar kijkt en over praat. Zo duur gekocht 
voedsel. Stel je voor: je koopt hier eten, je neemt het vliegtuig naar de 
Hoorn van Afrika en brengt daar dat eten bij een jongen in hongersnood. 
En die geef je het en die kijkt er naar en laat het op de grond vallen en 
vertrapt het. daarvoor heb je het niet gekocht en gebracht! Hoe gaan wij 
om met het voedsel dat Christus heeft gekocht  en de Geest heeft 
gebracht???? 
 
3 de grond der zaligheid 
 En dan het eerste stukje van vanavond: die gaan over de dood van 
de Heere Jezus. We zagen: de Heilige Geest is verworven door de dood 
van Jezus. Door de dood waarmee Hij de gehoorzaamheid volbracht en de 
balken van de zonde wegdroeg. En juist het Heilig Avondmaal zegt iets 
over die dood van Christus. Gebroken brood en verbroken wijn beelden 
die dood uit.  
 Want zegt het begin van onze tekst, die dood is de volkomen 
 
 
 
 
 
 
 
 



offerande. Die dood is een offer. En in het woord ‘offer’ zitten twee 
dingen. Allereerst dat het niet niks is. Als je een kleinigheid in een 
collectebusje doet, dan kun je niet zeggen: nou, ik heb weer een offer 
gebracht zeg. Een offer, dat is echt een rib uit je lijf zogezegd. Een offer 
kost je wat. Ja, de dood van Jezus een offer: dat kostte Hem wat: zijn 
leven, Zijn bloed. Nog dieper: de gunst van God, want het bracht Hem in 
de godverlatenheid, de nederdaling ter hel. Een offer. 
 En in de tweede plaats wil het woord ‘offer’ zeggen: ipv. In plaats 
van. Een offer wordt gebracht door iemand voor iemand anders. Die ander 
had het eigenlijk moeten doen. maar wie offert doet dat in plaats van die 
ander. De wet eist van ons: betaling, voldoening. De wet eist van ons: 
gehoorzaam en draag de vloek de toorn van God. Dat geldt ons. Wij horen 
te gehoorzamen. Wij horen de gevolgen te dragen voor onze eigen daden. 
Wij horen berecht te worden voor onze misdaden. Wij, wij, wij. Offer wil 
zeggen: In plaats van. In plaats van wij, doet Hij het, heeft Hij het gedaan. 
 Jezus’ dood is een offer, offerande. Als je aan tafel zit en je hoort 
dat zeggen: het brood dat wij breken, het bloed dat wij vergieten, dan wijst 
dat op het offer: dat gold mij. Ik had Gods toorn moeten dragen en ik had 
de wet moeten vervullen. Ik had onder de toorn Gods voor eeuwig moeten 
verzinken en de eeuwige dood moeten sterven. Ik had, maar Hij deed. 
Offerander. Wat ik had moeten, deed Hij. Heeft Hij gedaan voor mij, in  
mijn plaats.    
 En dat offer is de volkomen offerande, éénmaal aan het kruis 
geschied, als de enige grond der zaligheid. Volkomen, éénmaal, enige 
grond. Die woorden geven aan: dat is genoeg. Niets erbij. Nooit meer en 
van niemand. Volkomen, enige, éénmaal geschied. Daarop staat de 
zaligheid. Het gebouw van mijn zaligheid staat op dit fundament. Mijn 
zaligheid, mijn erfgenaam zijn van het eeuwige leven, mijn vrede met God 
rust op dit fundament. Volkomen, éénmaal, enige. Wat een troost: meer 
hoeft niet. Wat moet u meebrengen voor iets dat al volkomen is? Wat 
moet u meebrengen voor iets dat maar éénmaal hoeft te gebeuren. Wat 
moet u meebrengen voor iets wat het enige is? Niets, helemaal niets. Wat 
een Evangelie voor mensen die ook net helemaal niks hebben. Misschien 
lang gezocht, maar niets kunnen vinden. Niets wat volmaakt is, niets wat 
helemaal zuiver is, niets wat echt gerechtigheid is. Hier kunt u terecht, hier 
mag u terecht! En tegelijk een vermaning: laat dan alles achter! Want het 
is geen fundament en grond. Het is veengrond en dat gaat toch zakken. 
Laat dan alles achter en zoek niet langer. Want als u iets denkt te hebben: 
het gewicht van de zaligheid is te groot om het te kunnen dragen. Alleen 
die volkomen offerande, eenmaal geschied is de enige grond. Onderheid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



met Christus werk, gehoorzaamheid en gerechtigheid. Zo stevig, zo 
duurzaam, dan kan het hele gewicht van je schuld op. Daar kan alle je 
zondeschuld op en het verzakt niet. Leg die er maar op. Kom met je schuld 
tot deze grond. Overal zakt u weg, waar u ook op gaat staan, op welk 
goede voornemens ook, op welke ernst of ijver van jezelf ook het houdt 
het niet, het zakt weg, het valt om in de eeuwige dood, kom tot deze 
grond! De volkomen offerande éénmaal aan het kruis geschied: de enige 
grond der zaligheid.  
 En waar geloof komt op uit het kruis en keert tot het kruis terug. 
Gemeenschap met Christus komt uit Hem en keer zich tot Hem. Het brood 
dat wij breken, de wijn die wij vergieten gemeenschap met Christus. En 
die gemeenschap komt vanwege de Heilige, levendmakende Geest. En de 
levendmakende Geest Die komt vanuit die ene offerande. En waar 
geestelijk leven komt uit dat offer op en keert weer tot dat offer terug. 
                                        Amen   
 
            
         


