
                                                 Exodus 17:8-9                                          

Toen kwam Amalek en streed tegen Israel te Rafidim. Mozes dan zei 

tot Jozua: ”Kies ons mannen en trek uit en strijd tegen Amalek, 

morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan., en de staf Gods zal in 

mijn hand zijn.” 

1 zorg voor uw ziel 2 let op uw naaste  3 bidt tot uw God 

 Gemeente, 

 Welke zou jij nemen? Als jij iets uit de tuin zou moeten halen. In 

de tuin staat een boom. En een grote struik. En een heester met enorme 

diepe wortels in de grond. En een plantje. Welke zou jij nemen? Ja, dat 

plantje natuurlijk. Die boom krijg je er toch niet uit en die struik en die 

heester ook niet. Maar dat plantje, dat staat zo losjes in de grond, die 

trek je er wel uit, die neem je mee.  

 Precies, dat dacht Amalek ook. Amalek valt Israel aan. We weten 

het nog wel: Israel trekt door de woestijn. Door Mara, in Elim, toen het 

manna en nu: Amalek. Amalek valt Israel aan. Maar waar? In de staart, 

dus achteraan. En waarom daar? Daar achteraan lopen de zwaksten. Die 

het vooraan niet bij konden houden. Dus daar achteraan lopen de 

ouderen met een rollator of stok, de invaliden met een mank been, de 

moeders met de baby’s op de arm, de kleine kleuters die moe zijn 

geworden, mensen met long- en hartproblemen die ook moe zijn. Daar 

valt Amalek aan. Die zwakke plantjes kan ik wel weghalen denkt hij.   

 Amalek valt Israel aan. En dan is er veel meer aan de hand dan 

een volk dat vechten wil tegen een ander volk. Want Israel is het volk 

met Gods beloften, de belofte van de Messias in zich. Israel is het volk 

van Gods verbond.  Daarom valt Amalek Israel aan. Achter Amalek gaat 

de duivel schuil. Het zaad van de slang dat het zaad van de vrouw wil 

vernietigen. Dat tegen Christus en Zijn Kerk strijdt. En zoals toen de 

duivel streed tegen Israel zo strijdt nu ook de duivel tegen de gemeente 

Gods. Ook de gemeente te Waarder. Luister naar de apostel Petrus: de 

satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen 

verslinden.  

1 zorg voor uw ziel 

 Het christenleven is niet onaangevallen. Het wordt beproefd, dat 

zagen we bij Israel in de woestijn, door honger en dorst en bitter water, 

het wordt ook aangevallen door de vijand. En de duivel gebruikt er vaak 

mensen voor, of bedenksels van mensen. Hij valt de pelgrims aan, de 

gemeente aan, met verzoekingen. Zonden die trekken. Al luisterend en 

kijkend trekt hij je weg, weg van God, weg van de Bijbel. Of drukte die je 

meesleept. Al werkend en hobbyend en klussend trekt hij je weg van 



God en de Bijbel. Of hij valt aan met verleidingen. Dwalingen. Zo van: 

och, je wilt God dienen, je je bent ijverig in de gemeente, dus dan zit het 

wel goed. En Jezus is toch voor je gestorven dus dan zal het wel 

goedkomen. Och, je hoeft je niet zo druk te maken, je wordt altijd eerst 

nog oud en ziek voor je sterft, dus tegen die tijd is het vroeg genoeg om 

je te bekeren. Och, iets van die evolutie kan wel waar zijn, je bent niet 

volmaakt, nee, maar ja, is dat nou zo erg? Verzoekingen en verleidingen, 

dwalingen, waarmee de duivel aan je trekt. En de duivel valt vaak aan 

via mensen: via vrienden of collega’s, of via één vriend of vriendin. Of 

via media in welke vorm dan ook.  

 En dan is er meer aan de hand dan dat een stukje tijd of een 

beetje anders leven in het geding is. De satan gaat rond, Amalek, 

zoekende wie hij zou mogen verslinden: met zich meesleuren naar de 

hel, de eeuwige verblijfplaats van de duivelen en al zijn meegesleurden.  

 En waarom is het winterseizoen nou belangrijk? En waarom is 

het belangrijk dat u, dat jij daaraan deelneemt? Allereerst omdat de 

duivel de zwaksten eerst en liefst aanvalt. De plantjes die maar heel slap 

verworteld zijn in de gemeente en de Bijbel. Die maar met een dun 

draadje aan de gemeente vastzitten en die maar heel dun verworteld 

zijn in de Bijbel. Die kan hij het makkelijkste meeslepen en wegtrekken. 

Als je nauwelijks je gezicht laat zien in het gemeenteleven, als je maar 

nauwelijks weet hoe het zit met rechtvaardiging, vrede met God,  

verzoening door voldoening, dan ben je zo weggesleept en ingepalmd.  

 Daarom dus: hoe belangrijk is het winterseizoen. Dat we 

verweven zijn met draden aan de gemeente. Zodat anderen ons zullen 

missen als we afhaken, anderen ons corrigeren als we ons laten 

verleiden. Zodat anderen je aanspreken als je op plekken komt waar je 

niet hoort. Als een boom verworteld, breed en diep, in de gemeente. 

Dat heb je nodig. Dat hebt u nodig.  

 Dat we verworteld zijn in de Schrift. Je hoeft niet heel de Bijbel 

uit je hoofd te kennen, maar wel wat de Bijbel over jou zegt en over 

God. Je hoeft niet heel de catechismus uit je hoofd te kennen, maar wel 

hoe je rechtvaardig voor God bent. Je hoeft niet heel de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis op te kunnen zeggen, maar wel wat de Bijbel voor een 

boek is. Je hoeft niet heel de Dordtse leerregels te kennen, maar wel 

voor wie Jezus is gestorven. Verworteld in de Schrift.   

Inderdaad, dat kan ook doordat je thuis een avond in de week 

Bijbelstudie doet met commentaren erbij. Maar eerlijk is eerlijk, dat zal 

niet veel mensen lukken denk ik, jou en u misschien ook wel niet. Dan is 

een woensdagavonddienst en een kring of vereniging toch wel heel hard 



nodig om toch aan die verworteling te komen, om toch verworteld te 

raken in de Schrift.  

 Onderzoek de Schriften, voeg u in in het gemeenteleven, want 

die bomen, die verworteld zijn in de Schrift en de gemeente, daar loopt 

de duivel nog wel eens omheen. Die laat hij nog wel eens met rust. Maar 

die plantjes, u, jij, die zo weinig kennis van de Bijbel hebben en zo 

weinig verbondenheid met de gemeente, die valt hij eerst aan, die heeft 

hij zo makkelijk als prooi, die rooft hij zo makkelijk weg. Door drukte, 

door ander vrienden, door media, door dwaalgedachten van misleiding.  

2 let op uw naaste 

 Amalek strijdt tegen Israel. De duivel strijdt tegen Gods en Zijn 

belofte en Zijn volk. Dat loopt door heel het Oude Testament heen. 

Denk aan farao in Egypte, later aan Haman ttv Esther, Athalia ttv Jojada. 

Totdat……de grote Zoon van Israel kwam. Hij, Die de vervulling van de 

belofte is: de Heere Jezus. Die kwam om de wet te vervullen en de 

zonde te verzoenen. Om alle gehoorzaamheid te volbrengen en de vloek 

te dragen van de zonde. Om zaligheid te verwerven. Zondaren te 

verlossen en te kopen tot Zijn eigendom.  

             Dat kon niet uitblijven: toen viel de duivel aan. Toen brandde de 

duivel los. Met verzoekingen in de woestijn, met verleidingen op de 

rand van de tempel. Met verzoekingen uit de mond van Petrus en van 

de omstanders aan het kruis. En de Heere Jezus heeft gestreden. Hij 

heeft gestreden met het Woord. Verworteld in de Schrift sloeg Hij 

steeds de duivel terug. Weerde Hij de duivel af. Ging Hij op geen van zijn 

verzoekingen in, nooit. Hij was gehoorzaam tot de dood aan het kruis. 

Hij overwon de duivel, ver morzelde zijn kop. Het rijk van satan is 

opengebroken. En behalve gestreden heeft de Heere Jezus gebeden. 

Toen Hij op aarde was. Maar Hij bidt nog steeds. Nu, in de hemel waar 

Hij altijd leeft om voor de Zijnen te bidden. Als Opgestane Zijn Vader Zijn 

offer toont. Bidt opdat Hij al de Zijnen te hulp kan en mag komen van 

Zijn Vader. Opdat geen van hen verloren zal gaan. Opdat zij allen zullen 

overwinnen en zullen aankomen. Deze Jezus wandelt onder ons en biedt 

Zich aan. Met name in het winterseizoen nog vaker dan anders. hier en 

Ik.  

 Wanneer ben je nou veilig tegen de duivel? Wanneer kun je nou 

zeggen: de duivel heeft me niet en krijgt me niet? Als je van Jezus bent! 

Jezus, Die zondaren verlost uit het rijk en regime van de duivel. Die 

verloste zondaren bewaart en beschermt. Hij is de Zaligmaker, de 

Verlosser. Hij verlost en Hij bewaart. Hij verlost: zondaren. Slaven van de 

duivel. Verkochten aan de zonde. Hij bewaart: zwakken in zichzelf. Die 

zich geen ogenblik kunnen stand te houden. Die morgen zouden kunnen 



vloeken en zweren dat ze niks van Hem weten. Die morgen zouden 

kunnen gaan leven in welke zonde dan ook. Zondaren zoals u en jij.  

 Zag u dat? Zag je dat? Zo één ben ik er, die alleen door Jezus te 

verlossen en te bewaren is. Zo één ben ik er. Heere Jezus red mij, verlos 

mij, bewaar mij. Dan kom je onder Zijn banier, onder Zijn vlag en 

vaandel, onder Zijn hoede en koningschap.  

 En onder dat koningschap van Jezus vindt de strijd plaats. En dan 

vindt die strijd op twee manieren en op 2 fronten plaats. We zien in 

Jozua een afspiegeling van Jezus zoals hij heeft gestreden. Gestreden 

om anderen te verlossen. Jozua zoekt mannen uit en laat zich zakken 

naar de staart, de achterhoede van de stoet en gaat vechten tegen 

Amalek. Jozua komt de aangevallen Israelieten te hulp. Want ze dreigen 

meegevoerd te worden, of ter plekke gedood te worden. Jozua strijdt en 

komt hen te hulp. En in die strijd gebruikt de Heere Jezus ook het 

winterseizoen. 

 Waarom is er het winterseizoen? We zijn geneigd te denken: nou 

ik moet er wat aan hebben. het moet me wel wat opleveren als ik naar 

een kring en vereniging of catechisatie ga. Nou, dat is een goed 

verlangen op zich, hadden we dat allemaal maar, maar er zit een andere 

kant aan zien we in Jozua. Om anderen te hulp te komen. Om met 

anderen mee te strijden. In de gemeente. Anderen die aangevallen                    

worden. Die dreigen af te haken. Die beproefd worden. Dat ik hen te 

hulp kom met het Woord. Met beloften of vermaningen, met inzichten 

en waarschuwingen, met aanmoedigingen en vertroostingen. Kan ik 

anderen te hulp komen.  

 Jazeker, daar zijn de ambten voor ingesteld. Om op huisbezoek 

te hulp te komen. Met name daar waar de duivel dreigt invloed te 

winnen. Die roeping voel je dan zo als ambtsdrager: hoe trek ik deze 

mens, dit gezin er weer bij, terug, naar Christus toe. Maar goed dat we 

onze bezoeken doen onder de banier van Koning Jezus.  

             Maar niet alleen zij. Ook u en jullie. Weet u hoeveel er zijn in de 

gemeente, die op het punt staan af te haken, die op het punt staan te 

bezwijken onder alle lasten, die op het punt staan door drukte 

opgezogen te worden, die het nodig hebben dat u ze te hulp komt, dat 

jij ze te hulp komt. Met een aanmoediging, waarschuwing, belofte, 

vermaning, oproep. Kom hen te hulp die dreigen te bezwijken en te 

worden meegesleurd.  

 Of: hebben we geen tijd om hen te hulp te komen? Geen tijd om 

anderen te hulp te komen op kring of vereniging of een persoonlijk 

bezoek. Druk met andere dingen. Als Jozua nu eens gezegd had: ja sorry, 



ik wil zelf in Kanaan komen en daar heb ik genoeg aan, sorry, ik ben net 

met wat anders bezig, het schikt me nu niet. Hoevaak zeggen wij dat?  

 Daar zit ook in dat je jezelf wilt laten helpen. Want de duivel valt 

ook u en jou en mij aan. En niemand is in zijn eentje wijs genoeg om 

alles te doorzien. God voegt gelovigen toe aan de gemeente, omdat 

geen enkele hand zonder een arm kan en een schouder. En geen enkele 

voet zonder een enkel, knie en been kan. Eigenwijs ben je als je denkt: ik 

en de Bijbel en dan heb ik niemand nodig. Da’s een geamputeerde hand 

of voet en die leeft niet lang meer. We hebben anderen nodig. Dat kan 

lezend: inzichten van Calvijn, Luther, Bunyan, ds G. Boer, C den Boer en 

anderen. Dat kan in de gemeente: om te leren van anderen, wat zij voor 

inzichten ontvingen, waar je zelf een blinde vlek of eenzijdigheid in hebt. 

We hebben hulp nodig.    

 Met name geldt dat in de gezinnen. Dat daar ouders hun jonge 

kinderen te hulp komen. Wat worden kinderen door de duivel niet 

aangevallen. Met alles wat leuk lijkt, alles wat goed klinkt. Ouders, kom 

uw gezin te hulp. En met het wapen van de Bijbel aanreiken wat ze 

nodig hebben. Onderwijs, vermaningen, beloften, aansporingen. De 

satan heeft het op kinderen en jongeren voorzien. Kom hen te hulp 

satan wil ze wegsleuren en meetrekken. Reik uw gezin de Bijbel aan, het 

Woord, waarmee ze satan kunnen wegslaan.  

 Daar hebt u toch wel tijd voor? Ja, die hebt u, maar neemt u die 

ook? Of druk met andere dingen? Te druk om Bijbel te lezen aan tafel en 

het erover te hebben. Te druk om ’s avonds met de Bijbel de dag met 

hen te eindigen. Te druk om ‘s morgens met de bijbel de dag met hen te 

beginnen. En laat u uw kinderen maar wegtrekken door de duivel en u 

ziet toe, maar doet er nauwelijks iets aan…..  

            En mooi als dat ook andersom kan gebeuren in een gezin. Dat 

kinderen, jongeren de ouders te hulp komen. Met vermaningen, 

bemoedigingen uit de Bijbel. Dan is het mooi, samen Bijbel lezen en 

onderzoeken aan tafel. 

3 bidt tot de HEERE 

 Maar er loopt nog een lijn. Behalve de lijn van Jezus naar Jozua 

de strijder, loopt er ook een lijn van Jezus naar Mozes, de bidder. Alleen 

met z’n tweeen kunnen Jozua en Mozes de volheid van Jezus 

afspiegelen en aangeven. Want ook in Mozes glanst iets van Jezus. De 

Voorbidder. Want terwijl Jozua gaat strijden en zijn volksgenoten te 

hulp komt gebeurt er nog iets: Mozes gaat de berg op. En Mozes neemt 

de staf Gods mee en bovenop de berg houdt Mozes die staf omhoog. Hij 

bidt! 



 Ja, want die staf Gods is de staf die God hem gegeven had toen 

Hij hem geroepen had. De staf waarmee Mozes naar farao is gegaan. Is 

de staf waarmee hij de Rode Zee gekliefd heeft. Die staf is dus de 

herinnering aan Gods daden en werken van voorheen. En als Mozes die 

staf omhoog houdt, richting God, dan bidt hij dus: HEERE, gedenk wat U 

vroeger hebt gedaan. Gedenk Uw wonderen, Uw daden, Uw trouw, Uw 

verbond en doe Uw daden nu opnieuw. Pleitend op het verleden, op 

wat God in het verleden deed, smekend om hulp, verlossing ook nu. 

 Mozes bidt op de berg. Mozes, ik zie in hem de ambtsdragers. 

Allereerst de predikant, ouderlingen en diakenen. Voorbiddend voor de 

gemeente. Voor hen die dreigen af te haken, voor het werk om hen te 

hulp te komen. Ambtsdragers, die bidden: HEERE, gedenk de trouw 

voorheen aan ons betoond, en gedenk Uw verbond. Wat dat betreft is 

er natuurlijk geen winter- of zomerseizoen. Misschien dat  je als 

ambtsdrager ’s zomers nog wel meer bidt voor de gemeente. Dat kent 

geen rusttijd. En dan denk ik toch ook wat aan de oud ambtsdragers. Ik 

hoop dat u dat niet hebt neergelegd toen u uw ambt teruggaf.  

 En wat blijkt nu? Daar hangt het verloop van de strijd van af! 

Daar hangt vanaf of satan terrein wint en dat zijn zielen, of dat Gods rijk 

terrein wint. In de gemeente, in een mensenleven. En als satan terrein 

wint, kerkverlating toeneemt, dan is niet het eerste wat bijna altijd 

gebeurt: we moeten wat meer gaan doen of anders gaan doen, nee, 

maar: we moeten meer bidden. De ambtsdragers hebben hulp nodig. 

Die zijn gebedsmoe geworden. 

 Hoezo zou je gebedsmoe worden in je gebed voor de gemeente? 

Nou, omdat drukte het gebed verstikt. Zelfs kerkelijke drukte, ambtelijke 

drukte kan het gebed verstikken. Of omdat je denkt: ik zie toch niet dat 

het helpt. Er komt maar geen opwekking in Waarder, er komt maar geen 

bekering van die en die voor wie ik bid. Of, heel gewoon, maar 

schrijnend: geen zin om te hebben. Er komt niet van.  

 Kom uw ambtsdragers te hulp! Hoe? Allereerst door mee te 

bidden. Mee te bidden voor de gemeente. Het gemeenteleven. Weet u 

hoeveel er de afgelopen jaren afgehaakt zijn? Kan u zo een lijstje met 

namen geven. Weet u hoeveel er zijn die er nu zitten maar in hun hart 

denken: ik stop ermee zodra het kan? Hoeveel er zitten die er wel zitten 

maar uitgaan op zaterdagavond en drukte doordeweeks heeft hen al 

bijna weggesleept van binnen? Hoevelen er zijn die ten dode toe 

wankelen?  

 Bidt toch mee! Met name rond de eredienst. Daar strijdt de 

predikant met het Woord, daar vecht satan terug, dar weet hij zich 

aangevallen. Daar zijn ze nodig: Mozes, Aaron en Hur. Elke 



zaterdagavond. Om half 8, heel de gemeente bidden. Of 7 uur of half 9. 

Elke zondagmorgen, zondagmiddag. Elke dag. En laten we opletten, zo 

makkelijk bidden we wel als iemand een arm gebroken heeft en 

misschien geamputeerd moet worden, maar als iemand zijn ziel dreigt 

te verliezen bidden we niet. Bidden wel als iemands lichaam in gevaar is, 

maar als iemand zijn ziel in  gevaar is, houden we ons stil. En dan al die 

zielen om ons heen in familie, straat, dorp, kennissenkring. En wij 

zouden niet bidden? 

 Maar u helpt de ambtsdragers ook in het gebed en dat zit nog 

dichter bij de tekst als u hen bemoedigt. Wijs elkaar op Gods beloften, 

dat stuwt het gebed weer. Vertel hen van verhoringen, van geestelijke 

zegen in uw hart en huis, dat geeft moed om om meer te bidden. Leg 

hen de nood voor, nood van je ziel, in uw gezin, dat is toch ook 

brandstof voor het gebed. Steun de ambtsbroeders, steun elkaar in de 

gebeden. Om het vol te houden. Te blijven verwachten. Gedreven te 

blijven worden. 

 Zo vindt de strijd plaats. Onder de Banier van Koning Jezus. Die 

gestreden heeft en heeft overwonnen. Die gebeden en bidt zonder 

ophouden voor al de Zijnen. Onder de Banier van Koning Jezus, Die de 

meerdere Jozua en de meerdere Mozes tegelijk is. Daarom is die strijd 

gewonnen. Wordt die strijd gewonnen. Jezus zal komen als 

Overwinnaar. De duivel trekt aan het kortste eind. Jezus komt als 

Overwinnaar. Hij zal de duivel werpen in de poel die brandt van vuur en 

sulfer. De nieuwe hemel en aarde zullen helemaal vrij en veilig zijn. En 

Hij verlost allen die van Hem zijn, al Zijn gekochten, beminden, allemaal, 

niet één raakt Hij er kwijt aan de duivel. En Hij zal al Zijn vijanden, allen 

die in satans greep bleven voor eeuwig werpen in de verdoemenis.  

 En nou geldt van iedereen één van de twee: verlost door Christus 

of verdoemd door Christus. Of het één óf het ander. Wat geldt u, jou? 

Maar kijk nou ook eens om u heen, kijk eens naar degene die naast u zit, 

ja links en rechts: die word ook of verlost of verdoemd door Jezus. Denk 

eens aan degene die achter u zit en voor u. Die wordt ook of verlost of 

verdoemd. En wat hebt u gedaan voor degene die naast u, voor u, 

achter u zit? Wat doet u voor diegene?  

 In het winterseizoen: onder de Banier van Koning Jezus: waakt 

en bidt, bidt en werkt. Voor uzelf en voor elkaar. 

                                           Amen  

  


