
                                                  Efeze 5:8-14 
 
Wat gij zijt   vs 8a licht in de Heere 
Wat gij zult   vs 8b t/m 13 wandelen als kinderen van het licht 
Wat gij moet  vs 14 ontwaken en opstaan 
 
 Gemeente, 
 De wekker loopt af. Misschien niet in de vakantie voor jullie, maar 
anders toch vaak wel. Dan moet je opstaan. Wakker worden en eruit 
komen. En als je nog even blijft liggen loopt de wekker misschien even 
later weer af. Je moet echt wakker worden. Anders ben je te laat op school 
of te laat op werk. De wekker geeft aan: wakker worden, opstaan, het is 
dringend.  
 Nog veel dringender is het als het brandalarm afgaat. Omdat er 
rook in huis is, brand. Dat brandalarm is een nog veel indringender 
oproep: wakker worden, opstaan. En als je daar doorheen slaapt dan is het 
vreselijk. Dan word je in je slaap door de rook, door het vuur overvallen 
en kun je verbranden. Het brandalarm geeft aan: wakker worden, opstaan, 
anders zijn de gevolgen fataal.  
 Ook in het geestelijke kan de wekker gaan, sterker nog, kan het 
brandalarm afgaan: in Efeze 5 vers 14 gaat het brandalarm af: ontwaak gij 
die slaapt, staat op, en Christus zal over u lichten. En wie erdoorheen 
slaapt, blijft slapen, die komt te laat….., die wordt door het vuur 
overvallen, door het eeuwige vuur.  
1 wat gij zijt (vs 8a)  
Daar loopt ons gedeelte van vanavond op uit. Het gedeelte dat begint met 
vers 8: want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, 
wandelt als kinderen van het licht. Drie stukjes, en we herkennen er wel de 
drieslag ellende – verlossing - dankbaarheid in. Gij waart eertijds 
duisternis. Dat is al de derde keer dat Paulus wijs top het eertijds. 
Hoofdstuk 2:2 misdaden en zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt. 
Hoofdstuk 2:11 daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart. En 
hier: gij waart eertijds duisternis. En voor dat eertijds mag je ook invullen: 
van nature. Waart gij duisternis. Niet: waart gij ín de duisternis, maar gij 
waart zelf duisternis. Al was je in het licht van het verbond en van de 
evangelieverkondiging, je was zelf duisternis. Er ging geen licht van je uit, 
dus je zag niks, je was blind. Je zag niks van Gods wil, en de eeuwigheid, 
van je schuld en van je ondergang, van de heerlijkheid van het Evangelie 
en van Jezus. Duisternis. Je voelt ook niks van de ernst, van de noodzaak, 
van de heerlijkheid en de zaligheid. Duisternis: je loopt rond en je ziet niks 
en kunt elk moment een fatale misstap maken waardoor je valt of te pletter 
valt. Geestelijk duisternis: je loopt rond, nietsvermoedend en elk moment 
kun je tegen de dood  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
aanlopen en je valt weg in de eeuwige afgrond. 
 Maar nu zijt gij licht. Weer zo sterk: niet: nu bent u in het licht. 
Niet: nu is het niet helemaal donker meer, nu is er wat zicht gekomen. 
Nee: nu zijt gij licht. Gij zijt licht. In de Heere. Alleen in de Heere. In de 
Heere dat betekent allereerst in Hem begrepen. Dat wat van Hem geldt 
ook van mij geldt. In Hem begrepen. Hij ontving vrede met God, ik ook in 
Hem. Hij heeft gerechtigheid, ik ook in Hem. Hij heeft leven ontvangen, 
ik ook in Hem. Hij heeft toegang tot de Vader, ik ook in Hem. Hij heeft 
plaats bij de Vader voor eeuwig, ik ook in Hem. En dan betekent het ook: 
in verbondenheid met Hem, in gemeenschap met Hem. In verbondenheid 
met Hem waarbij Hij geeft en ik vraag. Hij schenkt en ik smeek. Hij 
uitdeelt en ik lege handen ophoud. Zodat ik Hem aanroep om leven, om 
gunst, om vergeving, om kracht, om genade. En Hij deelt uit. En hoe 
inniger die omgang is, hoe meer licht ik ben. Als een lamp in de kamer. 
Hoe beter de verbinding is met de centrale hoe meer licht hij geeft. Maar 
hoe rafeliger de verbinding is hoe minder licht de lamp heeft en geeft. Hoe 
inniger verbonden met Christus, hoe meer licht. Er gaat licht van je uit. Je 
ziet in dat licht dingen die je voorheen niet zag. Je ziet hemel en hel. Je 
ziet Christus en jezelf. Je ziet je toekomst. Je ziet heerlijkheid in het 
Woord, het Evangelie en de sacramenten. Je ziet er in wat je voorheen er 
nooit in zag. En je voelt het ook wel eens. De ernst van leven en sterven, 
de vrede in Christus, de vreugde van Zijn dienst.  
 Gemeente, is het waar? Waar in uw, jouw leven? Licht in de 
Heere? Eén ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie. Gered te zijn. Gered 
van een onverwachte onverzoende dood toen ik duisternis was. O, als U 
me toen weggenomen had, Heere. Eeuwig dank dat U dat toen niet hebt 
gedaan, in mijn eertijds, mij gedragen hebt, verdragen. Want U had mij 
gekocht, Want U had mij gekregen van Uw Vader voor de grondlegging 
der wereld.  
2 wat gij zult (vs 8b-13) 
 Wandelt als kinderen van het licht. Het derde: gij waart duisternis, 
nu zijt gij licht in Hem, wandelt als kinderen van het licht. En dat staat in 
het verband van de hoofdstukken 4 en 5 van Efeze. We zagen in hoofdstuk 
5 de eerste verzen dat er zoveel te koop is in de wereld. Hoererij, 
onreinheid, hebzucht, oneerbaarheid, zot geklets enzovoort. De gemeente 
wordt omringd door duistere praktijken. Toen en nu. De christen leeft in 
de cultuur die vergeven is van duistere machten en invloeden. En in 
hoofdstuk 4 zagen we al: dat is niet alleen buiten ons zo, in de wereld, 
maar ook in ons. Want de christen  is ook oude mens. Allerlei ongedierte 
krioelt nog in je levenshuis. Geen zonde zo erg of hij huist in je binnenste 
en loert op zijn kans. Van buiten zonden die op je af komen en van binnen  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
zonden die in je op komen. Daarom: wandelt als kinderen van het licht. 
 Want wat doet licht? Waar gebruiken we licht voor? Licht wordt 
gebruikt om te onderzoeken, te keuren. Te beoordelen of iets echt is of 
niet, goed of niet, betrouwbaar is. Geldbiljetten worden onder het licht 
gehouden om te zien of er een watermerk in staat. Een postzegel- 
verzamelaar zit met zijn postzegels met een loep onder fel licht om te zien 
of hij echt is. En in het ziekenhuis worden foto’s gemaakt met röntgenlicht 
om te zien of een plekje goedaardig is of kwaadaardig. Licht brengt de 
ware aard aan het licht. Wandelt als kinderen van het licht. En vers 9 zegt 
waarschijnlijk: want de vrucht van het licht is in alle goedheid, 
rechtvaardigheid en waarheid. Het licht in de Heere geeft de stralen van 
goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Stralen van goedheid: of het in 
overeenstemming is met Gods wil en wet, want dan alleen is het goed. 
Stralen van rechtvaardigheid: of het brengt tot je bestemming om God te 
eren, te kennen en te dienen. Stralen van waarheid: of het waarachtig is, 
betrouwbaar: iets kan er heel mooi uitzien, zich heel goed aandienen, maar 
toch een verkeerde uitwerking hebben. In dat licht beproeven wat de 
Heere welbehaaglijk is, vers 10. Zodat je kunt onderscheiden wat je op je 
afkomt en wat er in je opkomt. Wandelt als kinderen van het licht: bezie 
alle dingen in het licht van goedheid, rechtvaardigheid en waarheid of ze 
de Heere behagen of niet: toets er alles mee. 
 Want er komt wat op je af en in je op. Via de media, dat zal 
duidelijk zijn. Keuze genoeg in allerlei soorten en maten. Er zijn me een 
kranten en dagbladen. Zelfs gratis op het station mee te pakken. Er zijn me 
een tv programma’s, dvd’s films en zenders. Er is een keus aan middelen 
om op internet te kunnen komen: via computer of je mobieltje. Er is een 
stortvloed aan mogelijkheden van hyves en twitter en facebook enzovoort.  
Er komt wat op je af als je op een school zit of op je werk bent. Waar ze 
het over hebben voor en na het weekend en waar je aan mee zou kunnen 
doen. er zijn een mogelijkheden aan ontspanning en sport. Er is wat te 
bereiken met je opleiding en je werk. Misschien nog wat hoger, nog wat 
meer bijscholen, nog wat meer uitbreiding. Er golft wat op ons af, er komt 
wat in ons op. En op onze gezinnen.  
 Wandelt als kinderen van het licht. Laat overal het licht van 
goedheid, rechtvaardigheid en waarheid op vallen om het te doorzien, te 
onderkennen. Vers 11 zegt: hebt geen gemeenschap met onvruchtbare 
werken der duisternis, maar bestraft ze veeleer. Maar ontmaskert ze 
veeleer, brengt ze aan het licht. En vers 12 en 13 onderstrepen dat nog 
eens. Doorlicht alle dingen. Ontmasker ze. Beproef of ze de Heere  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
welbehaaglijk zijn. Stel alles in het licht van Gods goedheid. Is het 
overeenkomstig Zijn wet? Worden er Zijn geboden in overtreden of juist 
in hooggehouden? Kijk de programma’s, de dvd’s eens door: worden 
Gods geboden erin overtreden? Zijn mensen  bezig tot Gods eer? Zijn het 
werken der duisternis? Waarin totaal geen rekening met God gehouden 
wordt: er wordt gevloekt, er wordt gestreden voor eigen eer en goud, er 
wordt geroddeld, men gaat erotisch gekleed, met etaleert zonden. Kun je 
dan genieten van dingen waar de Heere verdriet van heeft? Kijk, vers 7 
zei: wees hun medegenoten niet: doe er niet aan mee. Dat zou je soms, 
vaak ook net willen: meedoen aan wat je zit te kijken. Vers 11 zegt: hebt 
er geen gemeenschap mee. Dat ziet op je innerlijk: kun je er dan wel met 
genoegen naar kijken? Als je met plezier ernaar zit te kijken dan heb je er 
toch een klik mee, gemeenschap mee. Dat kan dan toch ook niet?!  
 Stel alles ook in het licht van Gods rechtvaardigheid. Of het een 
brengt tot zijn bestemming om God te kennen, te dienen en te eren. Om 
God te zoeken in gebed en Gods eer te zoeken in je leven. Als je daar en 
daarheen gaat, met je hobby of sport zo en zo omgaat, meer en meer tijd 
steekt in je opleiding en je werk: komt het je bestemming ten goede? Wat 
voor invloed heeft het op je tijd voor de Heere? Voor de woensdag- 
avonddiensten? Voor je dagelijkse omgang met Hem? Voor de tijd om in 
Zijn Gemeente en Koninkrijk dienstbaar te zijn? Of drukt het dat steeds 
verder weg?  
 Stel ook alles in het licht van de waarheid, de waarachtigheid. Iets 
kan er heel aanlokkelijk uitzien. Heel onschuldig of mooi. Het is toch leuk 
voor het gezin, het brengt mooi wat meer op, het is goed voor je 
ontwikkeling. De duivel weet wel welke kant hij voor moet houden. En de 
achterkant kan zijn: het heeft toch nadelige gevolgen en invloeden voor 
het geestelijk leven, het gezinsleven, het huwelijksleven.  
 Wandelt als kinderen van het licht. Zodat overal waar je komt licht 
om je heen schijnt dat beproeft, toetst, doorlicht en doorziet. Breng aan het 
licht en bestraf het als iets tegen Gods wet ingaat, als iets afhoudt van het 
zoeken en dienen van god, er wel mooi en onschuldig uitziet, maar bitter 
afloopt voor geestelijk, huwelijks- en gezinsleven. Wandelt als kinderen 
van het licht en je zult leven in vreugde met God. In het licht van Zijn 
vriend’lijk Aangezicht. In de gunst van Zijn Vaderlijke liefde. Het is voor 
jezelf en je huiselijk leven zo goed en zegenrijk. En voor anderen is het 
een oproep. Anderen merken het als je dingen afwijst, niet aan meedoet, 
anders doet, anderen krijgen een signaal. Anderen horen en merken dat er 
zoveel duisternis is. Als je het bestraft, hoe moeilijk dat ook is, en je kunt 
uitleggen waarom iets verkeerd is, worden ze aangesproken. Opgeroepen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 En als je dat niet doet: als je toch gemeenschap hebt met duistere 
werken van het vlees door ernaar te kijken en van te genieten. Als je toch 
opgaat in dingen die de omgang met God aantasten en wegdringen. En je 
laat zulke dingen toe in je leven, je huis, je opvoeding. Dan zakt het leven 
in. Gods Woord krijgt steeds minder beslag en zeggingskracht. Gods huis 
en dienst verliest aan glans en waarde. Diep berouw en sterk verlangen 
worden onbekende dingen en zijn weggeebd. Je gezin komt losser van het 
Woord en de eeuwige dingen te staan. Tijd voor gesprek over de 
geestelijke dingen wordt steeds minder. En: naar anderen toe gaat er geen 
appel meer van je uit. Je leeft en praat een beetje met ze mee en ze merken 
niets meer ervan. Worden niet aan het denken gezet, krijgen geen vragen, 
worden met rust gelaten. Mensen die je maandenlang ontmoet gaan weer 
van je weg zonder dat je ze iets hebt meegegeven of heengewezen. Je laat 
mensen maar ongewaarschuwd en onaangesproken doorleven. En het 
ergste is: je vind het eigenlijk wel best zo. Je leeft gewoon verder dag in 
dag uit, je merkt al die tendenzen niet eens op. Dat het voorheen toch wel 
anders was, en waar dat op uitloopt zo, voor je nageslacht en anderen om 
je heen: je slaapt. Slaapt u soms? Slaap jij soms? 
3 wat gij moet (vs 14) 
 Dan loopt de wekker af. Sterker nog: dan is er brandalarm! 
Ontwaak gij die slaapt. Want ook de kanttekeningen zeggen: deze tekst, 
oproep, alarm geldt allereerst de gelovigen als zij in een ingezonken staat 
verkeren. Ontwaak! En sta op uit de doden, uit de stroom van de 
geestelijke dood waar je slapend in ligt. En die stroom van geestelijke 
dood, zonden en misdaden die stroomt maar verder, al verder van God 
vandaan. En hoevelen sleep je er niet mee? In je familie, in je omgeving? 
Die je meesleept in die stroom, en die misschien geestelijk dood zijn en 
blijven omdat zij niet aangesproken worden, niet aan het denken gezet 
worden. Ontwaak! Sta op uit de doden!  De wekker, het brandalarm gaat 
af! Ontwaak gij die slaapt! Bekeert u! Wees anderen tot signaal en zegen 
van de eeuwige dingen. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Ontwaak. 
Dan is het eerste dat je ziet hoe het ervoor staat. Wat ben ik ver van U 
afgegaan, wat leeft er weinig aan verlangen en berouw meer,  wat gaat er 
weinig van me uit naar anderen. Ben ik zover van U vandaan gegaan, zo 
los van U gekomen? Het is wel een wonder HEERE, dat U de draad niet 
verbroken hebt. En niet gezegd hebt: je komt uit het duister en je was 
duisternis, je bent niet beter waard ook, ik sluit je af van het licht en laat je 
terugvallen in de duisternis. Wat een wonder dat U dat niet doet. 
 Ontwaak en sta op uit de doden. Teruggeroepen door de Heere, 
wakker geroepen door Hem. En Christus zal over u lichten. Zal als een  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zon over u opgaan. De Zon in zijn licht, warmte en vreugde. Christus zal 
over u lichten. En Zijn licht zal opgaan. Van Zijn liefde, genade, gunst. Ik 
kocht u, Ik verzoende u, Ik heb u liefgehad, Ik heb voor u gebeden, Ik zal 
u doen zijn waar Ik ben. En dat licht geeft warmte. Wederliefde, 
verlangen, uitzien. En dat geeft vreugde. Vreugde in Hem, vreugde in Zijn 
genade, vreugde van het eeuwig leven. En in die verbondenheid ga je ook 
weer licht uitstralen. Hoe hechter die verbinding met Christus, hoe meer 
licht je lamp weer geven zal. En je licht schijnt over anderen die nog in 
duisternis zijn.  
 Want in de tweede plaats is vers 14 een oproep, brandalarm voor 
onbekeerden. Voor allen die nog in duisternis leven. Die nog noot 
ontwaakt zijn. Dat kan, al leef je in het licht van de Evangelieverkondi- 
ging: je bent nog steeds duisternis. Nooit gezien dat je op weg bent naar 
het eeuwig verderf. Nooit gezien wat Jezus waard is. Nooit gezien en 
gevoeld hoe heerlijk Zijn dienst is. Gemeente slaapt u nog steeds? Terwijl 
ieder moment de dood komen kan of Jezus’ wederkomst. Ja, die komt 
eraan. Zijn voetstappen staan misschien als voor de deur van uw 
levenhuis. En rondom ons sterven mensen en de roepstemmen klinken. In 
het wereldgebeuren neemt het oproer der volken toe als Jezus’ voetstappen 
maar we slapen. Ja ten diepste leven we als zondaren op een ijsvloer 
boven de hel die afbrokkelt en dunner en dunner wordt en we slapen. We 
hebben niks in de gaten. Ontwaak gij die slaapt.  Dat zegt Hij. In Hem ben 
je veilig. Hij heeft het vuur ondergaan. Het vuur van Gods toorn en de 
vloek der zonde. Op Golgotha, en waar het vuur geweest is komt het nooit 
meer. Nooit meer. Daar ben je veilig. Christus is de Schuilplaats. In Wie 
plaats is voor zondaren. Voor grote zondaren en voor alle zondaren. 
 De wekker gaat af, anders komt u te laat. Te laat bij de hemelpoort, 
als hij dicht is. Het brandalarm gaat ontwaak, anders komt het vuur bij u, 
van de eeuwige vloek en overvalt u in uw slaap. Ontwaak gij die slaapt en 
sta op uit de doden. Bent u ontwaakt? Dat is een uitdrukking van de 
puriteinen: ontwaakte zondaren. Wakker geworden, iets gezien van hoe je 
toestand is, waar het heengaat en hoe je ervoor staat. De brand komt op je 
levenshuis af. Ontwaakt. Bent u het? Ooit in je leven, ontwaakt? Wakker 
geworden?! Ben je dan gered? Nee, ontwaakt zondaren zijn nog geen 
geredde zondaren. Het gaat erom: waar brengt het ons? Wie ontwaakt in 
zijn huis blijft die verbrand ook, wie het vuur tegemoet loopt ook, wie in 
houten schuurtje gaat schuilen ook. Waar breng het ons? Daar is de 
Schuilplaats: Christus. Grote en vele zondaren zijn bij Hem welkom.  
 Daarom: ontwaak gij die slaapt. De wekker, het brandalarm. Maar: 
kan dat dan: opstaan uit de doden, uit je geestelijke dood. Uit de 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
gevangenschap en regime van satan. Kan een slaper wel horen? Kan een 
dode wel opstaan? Weet u wat het wonder is? U moet u niet afvragen wat 
kan ik met dat woord doen? Want dat is niet veel, dat is niks. Maar wat 
kan Hij met dat Woord doen. En dat is veel, ja alles. Want het zal 
geschieden dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze 
gehoor hebben zullen leven. Dat doet Hij ermee! Hij maakt er doden mee 
levend. Hij laat er slapenden door ontwaken. Dat doet Hij ermee. Dat je 
niet meer kunt blijven slapen, kunt doorleven. Geef je over aan Hem die 
het zegt. Heere Jezus, doet U er Uw werk mee in mijn leven. U maakt 
doden levend, slapenden wakker. Aan U lever ik mij uit. Want U maakt 
zalig. Ik laat u niet gaan tenzij Gij mij zegent. En wat zegt de Schrift dan? 
En de zon ging hem op als hij door Pniel gegaan was. Christus zal over u 
lichten.                                         Amen      


