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Een nieuwe staat van leven. Jongens en meisjes, ik weet niet of je wel eens verhuisd bent.
Als dat gebeurd is ben je gekomen tot een nieuwe staat van leven en dan zeg je het
waarschijnlijk ook vaak: toen we nog in ons vorige huis woonden, toen. Als je niet
verhuisd bent, ben je waarschijnlijk wel naar school gegaan. Dat was ook een nieuwe staat
van leven. Toen begon het: elke dag. Als je nog een keer gaat trouwen wordt alles ook
heel anders. Dan blijf je niet langer bij je vader en moeder wonen, maar deel je alles met je
man of vrouw, net als je vader en moeder dat nu met elkaar doen. Een operatie kan ook
tot een nieuwe staat van leven brengen. Dan krijg je een voor de operatie en na de
operatie. Ervoor kon ik haast niet meer lopen, nu loop ik weer goed.

We hebben het van. over de nieuwe staat van leven waartoe de christelijke gemeente van
Efeze gekomen is. En ieder die door het geloof in de HJ leven mag.

In hoofdstuk 1 loofde Paulus eerst God voor alle geestelijke zegeningen die Hij de
gelovigen gegeven heeft. En hij heeft de Efeziérs verteld hoe hij steeds voor hen bidt, dat
ze door de Heilige Geest steeds meer de uitnemende grootheid van Gods kracht die Hjj in
Christus gewerkt heeft mogen leren kennen. Nu, in hoofdstuk 2 schrijft hij over de
nieuwe staat van leven waarin ze zijn terecht gekomen. Het ging van het eertijds voordat
ze tot geloof kwamen, en het nu sinds ze tot geloof gekomen zijn.

1. Het eertijds; 2. De omslag; 3. Het nu

1. Het eertijds

Eertijds. Dat woord komen we in Efeze 2 drie keer tegen: in vers 2, 11 en 13. Dat gaat dus
over vroeger. Voordat de Efeziérs tot geloof kwamen.

Onze tekst zegt in vers 5 toen was u dood door de misdaden. En in de verzen 1- 3 wordt
dat dood zijn door de misdaden verder beschreven. Het is niet op een passieve manier
dood zijn. Nee, het is een actieve manier van dood zijn, want je DOET ondertussen
dingen. Je bent niet dood NA de misdaden — omdat je gestraft bent, of jezelf ermee van het
leven beroofd hebt, nee, je bent dood DOOR de misdaden en de zonden. Doordat je leeft
op een manier die God verbiedt, doordat je niet beantwoord aan het doel dat God je
gesteld heeft, ben je dood. Het gaat hier over de GEESTELIJKE dood. Dat een mens,
terwijl hij leeft, van God gescheiden is, niet met God leeft. Dan zie je er springlevend uit,
je lijkt misschien prima gezond, je doet gewoon mee, maar voor God ben je dood. En God
is voor jezelf misschien ook dood - je hebt misschien nog wel een godsdienst, maar daarin

neemt Jezus geen centrale plaats in, het is afgodendienst.



Val je dan heel erg op te midden van andere mensen? De Efeziérs niet. Die leefden
gewoon, zoals iedereen in hun stad deed. Ze volgden de hoofdlijn van denken, ze deden
mee aan de mode. Dat is het gevaarlijke: je wandelt, je leeft, overeenkomstig het tijdperk
van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van
de geest die nu werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Je volgt de tijdgeest.
Maar dat is niet de Geest van God, maar het is denk- en leefklimaat dat door de satan en
zijn demonen wordt gecreéerd en gestimuleerd. Sinds we buiten het paradijs terecht zijn
gekomen, is het mensdom aan de kant van de zonde gekomen. En dan hoef je helemaal
geen gekke sprongen te maken. Je doet gewoon de wil van het vlees en van je gedachten
en dan ga je zomaar van God af. Dan ga je leven voor plezier, voor dingen, voor geld en
goed. En niets is je eigenlijk te gek om te krijgen wat je graag wilt.

Ik las dat in één van de landen, waarin zulke dingen kunnen een 17 jarige jongen een nier
heeft afgestaan om een nieuwe i-pad te kunnen komen. Wie heel graag een i-pad heeft
kan misschien begrijpen dat je daar heel wat voor over hebt, maar er een nier voor geven!
Dat is me nogal geen operatie, en dat is me nogal een ingreep! Maar in een bepaalde
manier van leven wordt dat aanvaardbaar. Dan doe je zulke dingen. Je zet grote zaken in,
desnoods je leven voor wat eigenlijk van geen waarde is. En dan leef je gewoon zoals de
rest ook doet. En je bent kind van de toorn, zoals iedereen dat van nature is. Dat wil
zeggen: als God je geeft, wat hoort, dan laat Hij Zijn toorn op je komen. Ingrijpend is dat:
zo dood te zijn door de misdaden.

Mensen die het zijn, hebben er meestal geen idee van. Ze leven er overheen. Het is deel
van hun geestelijke dood, dat ze het gewoon vinden, om in de zonde te leven en zonder
God te leven. Gods Woord moet het ons vertellen. En wie gelooft, heeft er erg in: wij
WAREN dood door de misdaden. Wij net als de anderen. Zie jij dat al? Zegt u dat al mee?
Eertijds. In vers 13 zegt onze tekst: eertijds was u verre. Eertijds was u veraf. Waar ver
vandaan? U was ver van het burgerschap van Israél, en u was vreemdelingen van de
verbonden van de belofte. Toen de Heere maar van God bleef wegwijken heeft God Zich
aan Israél verbonden. En Hij heeft Zijn dienst aan hen gegeven. Ze hadden Gods tempel in
hun midden. Daar woonde God met Zijn bijzondere aanwezigheid. Letterlijk en figuurlijk
verkeerden de andere volken op afstand van God. Ze waren in het heidendom. Ze kenden
niet het leven met God; ze misten het ook niet. Ze droegen ook niet het teken van Gods
verbond: de besnijdenis. Bij Israél was de voorhuid weggesneden, de heidenen hadden die
gewoon, ze waren onbesnedenen. Ze verkeerden zonder God en zonder hoop in de
wereld. Ze kenden het Woord van God niet. Ze hoorden de beloften van God niet. Ze
konden niet verder komen dan de vrees en wanhoop die er dan overblijft.

De heidenen hoorden toentertijd misschien wel eens van Israél, en van hun godsdienst. Er
kwamen zelfs bijzondere geruchten over wat die God in hun midden deed de wereld in.

Maar ze kwamen niet verder dan dat ze Israél en haar godsdienst van buitenaf bezagen.



Daar hadden zij geen boodschap aan. Ze hadden er geen erg in, dat de God van hemel en
aarde zich voor een tijd tot Israél beperkt had, maar dat Hij ondertussen nog steeds wel de
God van hemel en aarde bleef, en dat andere volken in duisternis leefden, en in dwaling
verkeerden. En dat diepe wensen en verlangens naar geluk, toekomst, vrede alleen maar
in en door de God van Israél konden worden vervuld.

Die oude staat van leven. Het is niet vermakelijk om daarbij stil te staan. Het is wel
heilzaam. En als je christen bent, ga je de ernst van die situatie ook steeds meer inzien. En

tevens ook het heerlijke ervan dat je mag zeggen: dat was vroeger. Dat was eertijds. Toen.

2. De omslag

Twee keer vinden we in onze tekst het woord Maar. Aan het begin van vers 4: Maar God,
die rijk is in barmhartigheid. En Vers 13: Maar nu in Christus Jezus. Het markeert de
omslag. Het einde van het eertijds en het begin van het nu.

Nee, de omslag kwam er niet doordat de Efeziérs zeiden: nu willen we wat anders en ze
bedachten wat anders. Op zo’n manier komt er nooit een echte omslag ten goede. Mensen
willen wel eens wat anders, en bedenken ook wel eens wat anders, maar het is gewoon
weer dezelfde ellende, maar alleen in andere vorm.

God moet er aan de pas komen. En God is er aan te pas gekomen. De God van Israél. Die
Zijn Zoon in de wereld heeft laten komen, toen Hij het tijd vond. En Christus Jezus is het
grote verzoeningsoffer geworden waardoor de wereld vrede met God mag ontvangen.
Waarom is God eraan te pas gekomen? Waarom heeft Hij Zijn Zoon gegeven? Omdat Hij
rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad. Ja, maar
wij waren toch dood door de misdaden? Wij waren toch kinderen van de toorn. Hoe kan
Hij dan liefhebben? Dat is ook niet te bevatten. Dat is helemaal niet logisch. Maar dat laat
ons zien wie GOD is. We kennen Hem niet. We houden Hem maar voor een boeman. Hjj
is de moeite niet waard. Maar God is RIJK in barmhartigheid. Barmhartigheid is
vriendelijkheid en goedheid voor de ellendige en ongelukkige — en dan niet maar
gespeeld, maar oprecht en vanuit verlangen naar hen. Dat is er bij God op de manier van
rijkdom: en wat is rijkdom: dan is er een heleboel aanwezig, en het is zomaar niet op.
Liefde. Ik ben het door de jaren heen een paar keer tegengekomen in gemeenten die ik
diende. Uit liefde gaf een zus aan een broer een nier, omdat de broer anders niet lang
meer te leven had. De zusters hoefden er zelf niet beter van te worden, ze WERDEN het
ook niet. Als hun broer er maar beter op werd. Dat is de liefde die we bij God
tegenkomen.

Paulus en de Efeziérs hebben het ondervonden. Ze wisten zich ermee opgezocht. Wij
mogen het ook ondervonden. Misschien weet u of jij zich er al mee opgezocht.

Nee, dat gaat niet op de manier van de verdienste. Het is UIT GENADE zalig worden. Je

ontvangt geen verdiende straf, want die wordt je kwijtgescholden. Ja, maar waar blijft die



straf dan? IEMAND moet er toch betalen? Ergens blijft de schuld toch altijd voor iemand
liggen? Christus heeft de schuld op zich genomen en de straf gedragen.

De verkondiging van het evangelie brengt deze dingen naar ons toe. De Efeziérs hebben
dit evangelie van Paulus ontvangen toen hij het in hun stad preekte. Onze voorouders
hebben het voor het eerst ontvangen toen zendelingen het hen kwamen preken:
Willibrord en Bonifatius. En hetzelfde evangelie klinkt tot de dag van vandaag. Christus
Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken.

Veraf waren we. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij
geworden door het bloed van Christus. Maar nu in Christus Jezus. Christus wordt
gepredikt. In je land. In je stad. In je kerk. Wanneer ben je nu in CJ? Als je dat evangelie
persoonlijk hoort en gelooft. Als het je bekeert. Als de Heilige Geest het naar binnen
brengt. Dan gebeurt er wat met je. Dan ga je God erkennen als God. Je gaat er idee van
krijgen dat je tot hiertoe niet volgens zijn bedoeling hebt geleefd, en dat een heleboel van
wat je zelf goed dacht te zijn zonde was. Je gaat er je schuld van inzien. Je gaat er berouw
van krijgen. Je gaat God bidden om genade. En Christus en Zijn bloed- dat staat voor het
offer van Zijn leven — worden je noodzakelijk en dierbaar. Je ontvangt graag deel daaraan.
Je erkent: dat offer moest ook voor mij gebracht worden. Je vraagt de HJ binnen in je
leven. Als je Redder en Heere. Nee, dat is niet uit de werken. Niet door jezelf eerst goed
en aanvaardbaar te maken. God wil je aanvaarden terwijl je zondaar bent om Christus. En
wie gelooft, mag de omslag meemaken.

Om het met de beelden van het begin te zeggen: dan ben je bij Christus op school, en je
mag heerlijke dingen leren over God en alles wat er aan heerlijks bij Hem is. Je bent
verhuisd van het land van het donker, naar het land van het licht. Je bent getrouwd met
Christus, en je mag door Hem voorgoed in gemeenschap van goederen met Hem leven. Je
bent geopereerd en alles wat je lam legde is verholpen, nu mag je wandelen met de Heere.
Zo komt het tot een leven met God en met hoop in deze wereld. Zo is een zondaar niet
langer dood en zonden en misdaden maar Hij mag leven op een manier die goed is voor
hemzelf en een ander. Kan een andere godsdienst ons dat ook niet geven? Laat me het
volgende vertellen: in 1893 werd er in Chicago een soort parlement van religies gehouden.
Leden van verschillende godsdiensten waren aanwezig: Hindoes, boeddhisten, en allerlei
verschillende oosterse religies. Het moest een festival van verdraagzaamheid en
oecumenische broederschap zijn. Maar Jozef Cook van Boston, een predikant doorbrak
dat. Gedurende één van de bijeenkomsten stond hij op en hij zei: Heren, ik vraag uw
toestemming om u een vrouw voor te stellen met een groot verdriet. Er kleeft bloed aan
haar handen, en niets wat ze geprobeerd heeft kan dat verwijderen. Dat bloed is bloed van
een moord. Ze is wanhopig in haar verdriet. Is er iets in uw godsdienst dat haar zonde kan
verwijderen en dat haar vrede kan geven? Het bleef muisstil. Geen swami of monnik zei

iets. In die stilte riep Cook uit: Johannes, kunt u deze vrouw vertellen hoe ze van haar



afschuwelijks zonde af kan komen? De prediker wachtte en leek te luisteren. Plotseling
riep hij uit: Luister naar wat Johannes zegt: 1 Joh. 1:7 En het bloed van Jezus Christus, Zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Nee, die heidenen van buiten hebben geen oplossing voor mensen die dood zijn in de

misdaden. Die is alleen in Israél te vinden. Bij de God van Israél. In Christus Jezus.

3. Het nu.

Hoe zijn de Efeziérs er nu aan toe? Wat is hun huidige staat? Ze zijn IN CJ, lezen we in vs.
13. Dwz. God ziet hen aan zoals Hij Christus aanziet: ze zijn geliefde, ze behoren Hem toe.
Wat van Christus is, is van hen. En andersom: wat van hen is, is van Christus. Als je als
arme bruid een rijke bruidegom trouwt ben je goed onderdak. Dat maakt de gelovige met
Christus mee.

Vervolgens: in vers 5 lezen we: we zijn met Christus levendgemaakt. In de uw Bijbel ziet
u, dat in vers 1 deze zinsnede voor de verstaanbaarheid in de vertaling ook al was
ingevoegd; maar daar staat ze in het Grieks niet. Eigenlijk klinkt dat echt pas in vers 5 en
dat maakt het des te bijzonderder: Toen wij dood waren door de misdaden, heeft God ons
LEVEND gemaakt met Christus. Wij waren dood: wij leefden niet met God, wij kenden
God niet, wij deden de wil van God niet. Maar nu zijn we levend. Met Christus. Hij heeft
ons binnen gebracht in het leven met God. Hij doet ons leven voor God. Zeker, het is
helemaal van Hem. Hij heeft het leven verworven. Maar wij ontvangen het toch. En het
wordt ONS leven. Aan Christus verbonden mogen we zo leven.

En vers 6 vult nog verder in wat dat levend gemaakt met Christus inhoudt: Hij heeft ons
mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in CJ. Dus de staat van Christus is
echt de onze. We zijn niet meer van de dood maar van het leven. En ook Zijn hemelse
staat is de onze. Hij is daar de door de Vader aanvaarde. De rechtvaardig verklaarde. Hij is
gezeten op de troon. Wij zijn persoonlijk nog niet in de hemel, maar rechtens mogen we
de verheerlijkte positie van Christus de onze weten.

We mogen nu met de gelovige Israélieten delen in de verbonden van de beloften. We
waren eertijds als heidenen verre, maar zijn nu nabij geworden door het bloed van
Christus. Net als Israél eertijds in de gemeenschap met God mocht binnengaan via de
dienst van de verzoening, mogen wij dat nu door het bloed van Christus. Een jaar geleden
zagen we een scheidingsmuur bij de klaagmuur in Jeruzalem. Tussen het mannen- en
vrouwengedeelte. In het mannengedeelte gebeurden dingen, bijv. rondom de bar mitvah,
waar de vrouwen over de muur heen alleen maar naar konden kijken. Door Christus zijn
er geen scheidingsmuren als het gaat over de gemeenschap met God. De muur is
neergehaald. Net als de Berlijnse muur en de hele scheiding tussen oost en West Duitsland
in 1989. In Christus is noch oost noch west, noch jood of heiden, noch slaaf noch vrije,

noch rijk of arm. Ze zijn alleen één in Hem.



En nu wordt er één gebouw van God gebouwd. Een nieuwe tempel. Het fundament is
Christus. En de gelovigen zijn de stenen. Joden die in Christus geloven horen
vanzelfsprekend eerst in dat gebouw thuis. Maar heidenen die in Christus geloven
ontvangen echter geen mindere plek dan zij. De stenen worden naast elkaar en op elkaar
gelegd. En SAMEN vormen ze de tempel. Het is een woonstede GODS in de Geest: Het
huis is van God en voor God.

Gekomen tot een nieuwe staat van leven. Daar zijn we van. bij bepaald. Weten we ervan?
Kennen wij het in het leven met God: een eertijds en een nu. Weten we van de omslag?
Als u of jij er nog niet van weet: Ontvang dan de prediking van Christus nu als leven in
uw dood, bevrijding van uw schuld. Hij wordt gepredikt opdat u van Gods liefde gaat
leven. Als we van de omslag weten, laten we onze zegeningen tellen. Laten we door
Christus voor God leven. En leven in alle goede werken die God voorbereid heeft, opdat
we erin zouden wandelen. En zo God eren.

En dan mag ieder christen zeggen wat John Newton zei: Ik ben niet wat ik behoor te zijn,
ik ben niet wat ik verlang te zijn, ik ben niet wat ik hoop te zijn, maar ik ben ook niet wat
ik vroeger was: door de genade Gods ben ik wat ik ben. Een geredde zondaar. En de
positie van met Christus gezet zijn in de hemel, nemen we nu praktisch gezien nog niet
in, maar het zal er van komen.

Amen



