
Mannenvereniging 21-11-12 De vreze des HEEREN door ds. D. Breure 
 
Een tijdje terug in de kerkbode een stukje vanuit de kerkenraad. 
Nav wat in de gemeente wordt gehoord en gezien. 
Zoals: 
Hoevelen nemen ’s morgens de tijd om voor ze naar school/werk gaan tijd met God door te 
brengen? En hoe is dat in de loop van de dag?  
Hoe wordt de zaterdagavond doorgebracht? Heeft die het karakter van een voorbereiding op 
de zondag? 
Worden ten aanzien van de media soms grenzen verlegd? Via computer/dvd/film worden 
programma’s gekeken die op tv buiten de deur werden gehouden.  
Hoe is de kledingsstijl van de meisjes/vrouwen? Diep/strak/kort lijkt vaker voor te komen. 
Is er uitzien naar het heilig Avondmaal of alleen twijfelen en onzekerheid? 
Horen we in de gemeente geluiden van (jonge) mensen die helder mogen weten het eigendom 
des Heeren te zijn in leven en sterven? 
Bij de jongere generatie kan zich dit alles anders uiten dan bij de oudere.  
Samengevat: hoe staat het ervoor met de vreze des Heeren in onze gemeente.  
 
Daarom het stukje in de kerkbode: 
Verder is intensief nagedacht over de ‘vreze des HEEREN’ in de gemeente. Daaronder wordt 
verstaan een innige omgang met God. Vervolgens een zorgvuldig leven naar al Zijn geboden 
met een afkeer van elke zweem van zonde. En zo ook een blijmoedige heilszekerheid. We 
menen dat dit onder druk staat in de gemeente. We denken dan aan het volgende: 
Zijn we vaak niet met zoveel dingen bezig, ook op gebied van ontspanning, dat het driemaal 
daags Bijbellezen, het houden van stille tijd, het lezen van een goed boek in het gedrang is 
gekomen? 
Zijn we soms te makkelijk en onkritisch in onze kledingstijl, ons gebruik van de media, het 
café en bioscoopbezoek en onze geldbesteding? 
Zijn we niet beïnvloed door de tijdgeest die zonde niet meer als zonde ziet en ervaart? 
Zonde roept immers de toorn van God op over de ongelovigen en gelovigen bedroeven er de 
Heilige Geest mee. Of is dat besef aan het wegebben? 
 
 
Bijbelteksten: 
Deuteronomium 
4:10 Ten dage, als gij voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, aan Horeb stondt, 
als de HEERE tot mij zeide: Vergader Mij dit volk, en Ik zal hun Mijn woorden doen 
horen, die zij zullen leren, om Mij te vrezen al de dagen, die zij op den aardbodem 
zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren; 
 
6: 2 Opdat gij den HEERE, uw God, vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn 
geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en 
opdat uw dagen verlengd worden. 
 
6:13 Gij zult den HEERE, uw God, vrezen, en Hem dienen; 
 
8:6 En houdt de geboden des HEEREN, uws Gods, om in Zijn wegen te wandelen, en 
om Hem te vrezen. 
 
10:12 Nu dan, Israel! wat eist de HEERE, uw God van u dan den HEERE, uw God, te 
vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den HEERE, uw 
God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Spreuken: 
1:7 De vreze des Heeren is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en 
tucht. 

2:5 Dan zult gij de vreze des Heeren verstaan, en zult de kennis van God vinden. 

8:13 De vreze des Heeren is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den 
kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden. 

14:26-27 In de vreze des Heeren is een sterk vertrouwen, en Hij zal Zijn kinderen een 
Toevlucht wezen. De vreze des Heeren is een springader des levens, om af te wijken van de 
strikken des doods 

15:33 De vreze des Heeren is de tucht der wijsheid;  

16:6 en door de vreze des Heeren wijkt men af van het kwade. 

22:4 Het loon der nederigheid, met de vreze des Heeren, is rijkdom, en eer, en leven. 
 
23:17 Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze des 
Heeren. 
 
De vreze des HEEREN. 
NT.: godzaligheid/godvrezend. 
 
Wat is het? 
Lev 19:3 gij zult uw vader en uw moeder vrezen  (vgl: het 5e gebod: eren) 
 
Ontzag en liefde.  
Als een kind voor zijn vader. 
Wie Bijbels over God spreekt, spreekt met twee woorden: heilig en barmhartig, rechtvaardig 
en genadig, toorn en liefde.  
Heilig, rechtvaardig en toornend: zie de geschiedenis met het volk Israel, lees de profeten van 
het Oude Testament, let op de gerichten van God op aarde: zondvloed, verwoesting van 
Jeruzalem, Openbaringen van Johannes. God toornt over de zonde. 
Barmhartig, genadig en liefde: zie al Gods beloften nadat mensen zondigen, Gods 
lankmoedigheid met Zijn volk Israel, de offerdienst. God stelt Zijn toorn uit en nodigt tot het 
heil. Want: Hij zorgt Zelf voor het offer. 
Alle lijnen vloeien samen, vinden hun brandpunt in Golgotha: 
Gods toorn is zo groot dat Hij die, eer Hij die ongestraft liet blijven, aan Zijn geliefde Zoon 
gestraft heeft. En Zijn liefde is zo groot dat Hij, eer dat Hij zondaren zou straffen, Zijn 
geliefde Zoon gestraft heeft.  
Wie God leert kennen door het geloof krijgt een geestelijk leven dat ook met twee 
woorden is samen te vatten. Ontzag en liefde. Samen: de vreze des HEEREN. 
 
Deze vreze des HEEREN bant de vrees/angst uit. Mattheus 10:28 
En vreest u niet voor degenen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden, vreest 
veel meer Dien, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.  
 



Deze vreze des HEEREN is vrucht van het geloof. Van het geloof dat zich als een goddeloze, 
onverbeterlijke zondaar aan Christus toevertrouwt. Voor het geloof/ zonder geloof is het 
onmogelijk om God te behagen.  
 
Parallel begrippen in Deuteronomium: 
De HEERE liefhebben/aanhangen/volgen en dienen. 
In Zijn wegen wandelen/Zijn geboden onderhouden en naar Zijn stem horen. 
 
Vreze des HEEREN: 
Enerzijds: liefde, bij Hem willen zijn, naar Zijn gunst verlangen, niet willen zondigen. Denk 
aan een kind 3 of 4 dat graag bij papa op schoot zit en aangehaald wordt. 
Anderzijds: ontzag, gehoorzaamheid, onderwerping. Denk aan een kind van 3 of 4 dat 
blindelings kan vertrouwen dat wat vader zegt en doet waar en goed is. 
 
Deze vreze des HEEREN is iets levends. Oefen uzelf tot godzaligheid ( I Timotheus 4:7b) 
Dat gebeurt door dagelijkse omgang met Hem. Zijn Aangezicht zoeken. Bijbelse uitdrukking 
voor het gebed. Aan iemand gezicht kun je aflezen hoe iemands stemming en gezindheid is. 
Je verlangt naar God vriend’lijk Aangezicht. Dat geeft verzadiging van vreugde. Denk aan de 
Psalmen van verlangen en van verzadiging van vreugde in God. Maar God kan Zijn 
Aangezicht ook verbergen/afwenden. Denk aan psalmen die klagen over de verberging van 
Gods Aangezicht. 
In dat gebed, zoeken van Gods Aangezicht vindt ook de overgave, onderwerping plaats. God 
niet willen krenken of bedroeven. Smeken om Zijn weg te leren. Psalm 139:23/24. Zie of bij 
mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Buigen onder Gods kastijdingen 
en wegen. De HEERE is recht in al Zijn weg en werk. 
 
Hoe staat het er voor als het om deze omgang met God gaat?  
Heeft dat te maken met onze tijdsbesteding? Doordeweeks en zondags? 
 
 
 
De vreze des HEEREN doet wijken van het kwaad (Spreuken 16:6).  
Want de vreze des HEEREN leert mij de zonde zien zoals God die ziet.  
Zonde is opstand van een schepsel tegen de hoge God. Hoe durft een schepsel? 
Zo klein, zo afhankelijk, zo nietig en toch: God naar de kroon steken.  
Hoe durft een kind van God: stank voor dank?  
Zonde is een spuug in Jezus’ Aangezicht, een geselslag op Zijn rug, een klap op de 
doornenkroon, een hamerslag op de spijker. 
Zonde is het bedroeven van de Heilige Geest. De Heilige Geest, Die zo trouw en volhardend 
heeft gewerkt. Wilde werken ondanks zoveel verzet en het niet opgaf. Wilde wonen in een 
huis dat zo weerzinwekkend stinkt naar zonde. Deze Geest bedroeven en smarten aandoen. 
 
Hoe dichter bij de HEERE, hoe meer we de zonde zó zien en ervaren zullen. 
De vreze des HEEREN geeft kracht om tegen de zonde te strijden.  
Wat is zonde in ons leven? 
Wat is zonde in de cultuur van onze dagen waar wij ons verre van moeten houden? 
Kun je genieten van het kijken naar/lezen van zonden die anderen doen?  
Waar en hoe leg je de grens tussen wat wel verantwoord is en wat niet? 
 
Heilszekerheid. 
Het geloof is zeker weten en vast vertrouwen.  
Geloof werpt zich in de armen van Christus.  
Geloven is: Christus zoals Hij ons wordt aangeboden, in de armen vallen. (naar de korte 
Westminster catechismus vr en antw 86.) 
Christus, zoals Hij ons aangeboden wordt: Dat is Hij, Die schuld verzoent en zonden bestrijdt.  
Beide dingen doet Hij. Straf wegnemen en zonde wegbranden. De schuld der zonde 
wegnemen en de kracht der zonde breken en bestrijden. 



Zo wordt Hij ons aangeboden. In het Woord, in het Evangelie. Deze Jezus is er en zondaren 
zijn bij Hem welkom. 
Door de wet drijft de Heere ons uit naar deze Christus. Brengt Hij tot het besef dat wij buiten 
Jezus verloren zijn en blijven. Opdat wij zodanig onze zonden zien dat wij niet meer zonder 
Christus kunnen en willen.  
Wie tot Hem komt zal Hij geenszins uitwerpen.   
Zekerheid van het geloof: verwonderd en ootmoedig tegelijk. Verblijd en bedroefd tegelijk. Je 
vrijgesproken en diep zondaar weten tegelijk.  
Geen chronische twijfel dus zonder ooit zekerheid te hebben, ook geen vanzelfsprekende 
zekerheid dat het ‘natuurlijk’ ook voor ons is. 
 
Het geloof heeft zekerheid. Soms tegen alles in. Tegen het gevoel/geweten in. Maar het 
Woord zegt het. Zodra iemand komt gevlucht tot Jezus is hij aangenomen en gerechtvaardigd. 
Of je het merkt/ervaart of niet. Dat is de zekerheid van het geloof. 
De zekerheid van het gevoel kan afwezig zijn. Dat ik niets/weinig van God gunst merk in 
mijn hart. Zou een leven in de vreze des HEEREN deze zekerheid van het gevoel niet geven? 
Dat God Zijn Aangezicht laat lichten over wie Hem teer en innig vrezen? 
Naarmate van de vreze des HEEREN, naar die mate zal er zekerheid van het gevoel zijn. 
Wie in de Zoon gelooft heeft vrede met God, is tot kind aangenomen, heeft een verzoend 
Vader in de hemel. Maar het zijn en het merken kan nog een verschil zijn. En dat kan 
samenhangen met de vreze des HEEREN. 
 
 


