
Data uit het leven van Petrus Datheen (1531 – 1588)         (6-7-19) 

I  Uit persoonlijke leven. 

 

± 1531   Geboren te Mont-Cassel, nu Frankrijk, toen Zuidelijke Nederlanden.     

± 1538   Zeer jong al naar klooster der Karmelieten te Ieperen.   

± 1550   Neemt  ‘de nieuwe leer’ aan,  en verlaat het klooster. 

1550 – 1554  Verblijf in Engeland (Londen) 

1554 – 1562  Verblijf in Emden en Frankfurt am Main.                          
                                                                                                                                                                  
1562 – 1584  Verblijf in Frankenthal, van waar uit hij enorm veel gereisd,                              
  en gewerkt heeft.  

1584 – 1588   Gewoond in Sleeswijk (Dld) en tenslotte in Elbing (Polen), waar 
  hij nog ca 2 jaar arts is geweest en bijna als een onbekende             
  onder de naam Montanus is overleden.         
  

   

Hieronder een bekend Psalmvers, uit de Dathen-bundel;                   
let bij het zingen goed op de lettergrepen, want die lopen “niet in de pas” ,     
zoals we gewend zijn ! 

 

Psalm 42:1   uit bundel Datheen. 
 
Als een hert gejaagd, o Heere,          
Dat verse water begeert,            
Alzo dorst mijn ziel ook zere,          
Naar U mijn God hoog geëerd,             
En spreekt bij haar met geklag:              
O Heer! Wanneer komt die dag,            
Dat ik doch bij U zal wezen,              
En zien Uw aanschijn geprezen? 
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