
1 kon.19:1-18 Teks 9b….Ps. 123:1/ 66:3 / 77:6 & 8 // 108:7 / 42:5 
Er zijn hoogte punten en diepte punten in het leven van Gods koninkrijk, maar ook in 
het persoonlijke en kerkelijke leven. Soms lijkt een herleving te komen, maar dan blijkt 
het achteraf toch anders te gaan dan wij dachten . Zo dacht ook de man Gods Elia. Hij 
dacht; nu zal alle knie zich buigen. Het tegendeel blijkt. Het meest schokkende is 
misschien wel dat God het allemaal toelaat. In plaats van dat Izebel vlucht, vlucht Gods 
kind. Zover mogelijk bij zijn volk vandaan.  

• Twee hoogte punten, Karmel en Horeb/Sina, daar tussen een woestijn. 

• Een reis van 3-4 dagen, het duurt 40 dagen… 

• Elia wil sterven, Hij legt zich neer met de gedachte om nooit meer wakker te 
worden. Hij ziet het niet meer zitten. Hij is moe, moe van alles…… 

• Als God zich verbergt en terugtrekt dan heeft het toch geen zin meer…. 

• Ook Mozes; neem me maar weg. Num. 11. Ook Jeremia, hij vervloekt zijn 
geboortedag.  Ook Jona; beter sterven dan leven. 

1e. Verloren 

• Op weg naar HOREB/ Sinai. In zijn vlucht zoekt ELia toch Gods gemeenschap.. 

• Wonderlijk; in al het onheilige klinkt toch iets heiligs. In al het vleselijk klinkt toch 
iets geestelijks. Elia is bezorgt over Israel, kerk, Gods gemeente. U ook? 

• Elia gaat 40 dagen gesterkt maar niet verlost zijn weg….. 

• Hij verstopt zich in de spelonk…..Verstopt, verloren. God verbergt zich…. 

2e. Gevonden  

• God zoekt Zijn kind; Het WOORD zoek Elia op. Wat maakt gij hier Elia? 

• De Heere is altijd de EERSTE….ADAM waar zijt gij? 

• Elia stort zijn hart uit voor God. Een man die bewongen was met zijn volk… 
1e. Ik heb zeer geijverd voor de Heere….maar het is toch een verloren zaak…….. 
2e. kinderen v/h Verbond hebben uw altaren afgebroken d, uw profeten gedood. 
3e. En zij zoeken mijn ziel…en ik ben alleen overgebleven…..ZO VOELT het… 
Een vreemdeling in de kerk, in je familie, in je gezin, in de wereld………. 
Waar zijn ze allemaal? 7000 weggestopt, weggekropen? 
Eilia worstelt met Gods RAAD en met GODS WEG…het is hem een raadsel… 
Elia dient zijn ONTSLAG IN…Zijn roeping is MISLUKT…..TEVERGEEFS…. 

• Daar staat Elia in het gapende gat van de spelonk De Heere gaat VOORBI 

• 1E. STERKTE WIND…2E. AARDBEVING….3E. VUUR…KARMEL?... 

3e. Gezonden  

• Allemaal symptomen maar het is de Heere zelf niet…….. 

• Dan komt de zachte stilte, Elia hoort God aankomen. 

• Hij doet Zijn mantel om zijn gezicht. Elia heeft een bedekking nodig……… 

• Er moet iets tussen God en ons in staan…….Christus!!!! 

• Christus is onze bedekking, zonder Christus geen gemeenschap met God. 

• Zo spreekt de Heere tot Elia…….dat vind Gods kind vrede. 

• Hier wordt zijn ziel getroost…….maar hij krijgt ook een opdracht……. 

• Hij moet het oordeel aan gaan zeggen……… 

• Gemeente, het oordeel komt ook voor u…….Wie ontkomt aan Hazel die zal door 
Jehu gedood worden. Ten laastste komt de meerdere Elisa op de wolken met het 
oordeel, bent u bereid?  


