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Dankbaarheid 1 Gods wil 2 onze gaven
Gemeente,

De Romeinenbrief. We zijn een mooi eind gevorderd. Hoofdstuk 1 t/m
11 hebben wij behandeld. Eigenlijk zijn al die hoofdstukken de uitwerking van
het begrip van Romeinen 12:1. De ontfermingen Gods.

Hoofdstuk 1:17 vatte het samen: het Evangelie is de kracht Gods tot
zaligheid. Hoofdstuk 1:18 tot 3:19 gaf aan: zaligheid voor heidenen die ruig
leven, heidenen die netjes leven, voor Joden die het zo goed weten. Gods
ontferming zoekt hen allemaal op. Hoofdstuk 3:20 tot 7:26 gaf aan: de
zaligheid bestaat uit vergeving en vernieuwing. Pure vrijspraak van schuld en
radicale vernieuwing van je gezindheden. Dat is ontferming. Hoofstuk 8 gaf
aan: dat houdt nogal wat in, dat brengt wat met zich mee: dat de Heilige
Geest in je woont, dat je kind van God bent, dat je erfgenaam van God bent,
dat je zult volhouden tot het einde, dat je mag weten dat je uitverkoren bent,
dat Jezus voor je is gestorven, dat je de heerlijkheid zult beerven. Alles uit
ontferming. Hoofdstuk 9 tot 11 gaf aan dat die beloften niet in de lucht
hangen. God houdt Zijn belofte aan Israel en zal die vervullen, Hij zal ook Zijn
beloften aan elke gelovige vervullen.

Als je dan je levensweg terugziet, je geloofsweg overziet, dan zie je één
spoor van ontfermingen Gods. Meervoud ja, ontfermingen. Hoevaak in je
leven brak Gods ontferming door? Eens voor het eerst en steeds weer.
Ontferming die je zocht en vond, die je vasthield en terugtrok, die je zicht gaf
op de ellende waaruit je verlost werd, de verlossing zelf en zijn schatten, de
Zaligmaker die die verwierf, de verkiezing waaraan je het te danken hebt, de
heerlijkheid die je nog wacht. Al die keren dat ontferming van God je pad
kruiste. De ontfermingen Gods. Zo vaak betoond.

Paulus roept ze in herinnering. Al die ontfermingen. Ga ze nog eens na
en langs. Of zijn ze er niet in uw leven? Brak ontferming nog nooit in in uw
leven? Leefden we er altijd langsheen en doorheen? Wat zou dat
verschrikkelijk zijn......

Maar als je de Heere kennen mag, dan zie je een spoor in je leven.
Ontfermingen. Hij red mij keer op keer. En vanuit die ontfermingen komt
Paulus bij zijn derde deel van de brief: over de dankbaarheid. We zien dat de
catechismus het wel goed ingedeeld heeft. Bijbels in gedeeld heeft. Zondag 1,
ellende, verlossing, dankbaarheid. Te vergelijken met Romeinen 1:17,
Romeinen 1:18-3:19, 3:20 tot 11:36, 12:1 tot en met 15:13.



1 Gods wil

Vanuit de ontfermingen Gods roept Paulus ons op tot de dienst aan
God, tot echte Godsdienst, redelijke godsdienst, vers 1. Om God te
aanbidden, te vereren uit dankbaarheid voor Zijn ontfermingen. En dat noemt
Paulus hier redelijke godsdienst. Dat staat ten eerste tegenover de offers die
in de tempel werden gebracht. Dat kon heel makkelijk een mechanisme
worden. Je had gezondigd, lammetje meenemen, offeren en klaar is kees. Dat
kon heel makkelijk een ritueel worden, gedachteloos. Maar de redelijke
godsdienst is een God dienen met je hart, vanuit dankbaarheid. Levend van
verlangen, dankbaarheid. Dat is dan redelijke godsdienst. God dienen vanuit
je hart, met verlangen, uit dankbaarheid. Dat is eigenlijk God dienen vanuit de
houding: Zegt U het maar. Heel mijn leven mag U hebben, overal voor
hebben. Zoals Abraham toen God hem riep en hij zei: Zie hier ben ik. Zegt U
het maar. Offer je enige zoon. En hij deed het. Heel zijn leven een dankoffer
voor God.

En ten tweede geeft redelijke godsdienst aan dat God dienen iets is
wat ook met je rede, je verstand, je denken te maken heeft. God dienen is
niet maar iets van gevoel, van intuitie, iets waarbij je je eigen hart maar volgt.
Nee, je verstand hoort er helemaal bij om na te gaan: waarmee kan ik God
dienen, wat is Zijn wil, wat behaagt Hem, hoe wil Hij gediend worden? Dat is
nog niet iets wat zichzelf wel wijst.

Luister maar naar vers 2. God dienen dat houdt in dat je wereld niet
gelijkvormig wordt. Is niet zozeer een plaatsbepaling, de aarde. Maar
tijdsbepaling. Wereld dat betekent letterlijk: zoals de mensheid is sinds de
zondeval en zal blijven tot de wederkomst. En van die mensheid kun je enkele
dingen zeggen sinds de zondeval. De mensheid is in zijn gedachten God kwijt,
de naaste kwijt en de eeuwigheid kwijt. De mensheid gaat uit van ik. Wat ik
vind, wat voor mij goed voelt, dat moet wel goed zijn. Strijd tegen jezelf is
idioot. De mensheid gaat uit van zichzelf. De ander mag mij niet beknotten,
niet belemmeren, die mag mijn baan niet blokkeren. De mensheid gaat uit van
dit leven. En daarom is lijden iets wat je moet vermijden. Lijden,
zelfverloochening, nee zeggen tegen wat leuk is is het dwaaste wat je doen
kan. Je moet toch hier en nu genieten. Geen God, geen naaste en geen
eeuwigheid. En dat grondbeginsel kan zich in elke tijd en cultuur weer anders
manifesteren. In onze cultuur kun je het oa zien in de gedachte dat je sexueel
mag doen waar jij je goed bij voelt. Als jij, als je het samen fijn vindt, moet het
wel goed zijn. Dat je kinderen je niet mogen hinderen in je ontwikkeling en
loopbaan. Kinderen heb je voor je plezier en niet om je leven je laten bepalen.
En opofferen is wel het raarste wat je doen kunt. Of je er na dit leven wat voor
terugkrijgt weet je maar nooit, dus je ontzegt je niets in het hier en nu.



Wachten is gek. Stel je voor dat het er niet meer van komt later, wat je wilt,
dat moet je nu hebben en nu doen.

De wereld. Dit in je hart zit. Die om je heen zich aandient als een
stroom. Wordt de wereld niet gelijkvormig. Laat je niet meeslepen door die
stroom. Wees op voorhand maar heel kritisch op de trends van de cultuur.
Wees op je hoede tav de mode en nieuw rages. En kijk vooral uit dat je als
christen niet 5 of 10 jaar achterloopt. Want dat betekent dat je toch beinvloed
bent. Alleen iets later dan de wereld. Een christen loopt geen 5 of 10 of 20
jaar achter, een christen loopt een eeuwigheid voor.

Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Om te
beproeven wat de wil van God is. De wil van God, daar gaat het om. Dan gaat
het om Zijn Woord, om Zijn rijk, om de eeuwigheid. Wat Zijn Woord zegt, wat
Zijn rijk dient, wat voor de eeuwigheid goed is, dat is Zijn wil, dat is echt goed.
Dat kan ingaan tegen wat goed voelt, tegen wat makkelijk is, tegen wat ik vind
en voel, tegen wat in de cultuur normaal is.

Daar is een zaak van nadenken, van onderzoeken, van grondig
afwegen en eerlijk onder ogen zien. Onderzoeken wat vanuit de tien geboden
de juiste lijn de invulling is in onze cultuur van 2020. En dat beproeven. Eerlijk
zijn tav jezelf. Brengt het me dichter bij God? Hoe ik vanavond omging met de
media, met mijn tijd, met mijn geld, heeft het me dichter bij God gebracht? Is
mijn verlangen en concentratie om te bidden er minder door geworden? Is
mijn verlangen om aan de eeuwigheid te denken er door afgenomen? Als je
daar eerlijk ja op moet zeggen, dan was het zonde, dan was het werelds, dan
was niet de wil van God.

Zo beproef je en vindt je wat Gods wil is.

Daar roept Paulus toe op. De gelovigen in Rome. De kinderen van God.
Dus blijkbaar hebben die dat ook steeds weer nodig. Je niet laten vormen naar
de wereld, leven naar de wil van God, dat is geen zaak die je op zak hebt. Nee,
steeds weer moet je ertoe opgeroepen worden. Het is als een zak aardappels
die je wegzet. Die zakt vanzelf weer in elkaar in de makkelijkste vorm. Dan pak
je hem op en schud hem door elkaar en zet hem weer weg. Rechtop. Maar hij
zakt vanzelf weer in elkaar. En weer moet je hem opschudden en rechtop
zetten. Zo is het leven van een gelovige. Het zakt steeds weer terug in zijn
makkelijkste vorm. Beetje toegeven, ietsje luiig worden, toch maar meedoen.
Steeds weer heb je het nodig: wordt de wereld niet gelijkvormig, beproef wat
Gods wil is. Elke dag weer nodig om opgeschud te worden.

Dat kost je best strijd. Dat kost je zelfverloochening. Dat kost je nogal
wat. Tegen jezelf in, tegen de wereld in, tegen het ongeduldige in, tegen mijn



vlees in. Dat is kruisdragen. Dat is achter Jezus komen en je kruis op je nemen.
Als je dat veel kost, als je dat teveel kost voor je gevoel, luister dan naar
Paulus: ik bid u door de ontfermingen Gods. De ontfermingen Gods. Hoeveel
had Hij er niet voor over? Hoe diep wilde Hij niet gaan? Hoeveel geeft Hij er
voor terug? Hoe vol liefde is Hij? Hoe veel heeft Hij nog voor mij tegoed?
Bedenk dat als het je teveel wordt. Zie je kruis en je strijd in het licht van Zijn
kruis en Zijn strijd.

God dienen. Dat is een zaak van verlangen. Dat is een zaak van weten:
wat de wil van God is. Dat is een zaak van kunnen. En daar zit het hem nou.
Op je beste momenten verlang je God te dienen. Weet je ook wel wat dat
inhoudt en wat Gods wil is. Maar de kracht ontbreekt. Je laat je toch weer
beinvioeden, al is het in gedachten alleen. Het lukt maar niet zoals het hoort.
Het volmaakte blijft maar buiten bereik. Er blijft altijd weer zonde over en
achter. Nee, niet dat ik het al gegrepen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag
ernaar of ik het ook grijpen mocht, naar de prijs der volmaaktheid. Ja, dat is
het dan wel: wanneer komt de dag dat ik volmaakt Hem mag zien en dienen?
Dat is in de strijd wel wat geboren wordt. En daar zal de strijd ook wel voor
nodig zijn.

2 onze gaven

Nu gaat Paulus dat verder in de Romeinenbrief op bepaalde punten
invullen en concreet maken: wat is die goede, welbehagelijke en volmaakte
wil van God? Bv tav de overheid, hoofdstuk 13, tav eten van offervlees en het
daarin omgaan met elkaar, hoofdstuk 14. Maar allereerst noemt Paulus wat
Gods wil is tav de gaven en talenten die iedereen gekregen heeft. In de verzen
3-8 van hoofdstuk 12. Hoe ga je op een goede manier om met je gaven die je
van God gekregen hebt? In vers 7 en 8 noemt hij er een aantal op. Daarbij
noemt hij weer andere dan in de eerste Corinthebrief. Blijkbaar kwamen
tongentaal en genezing in Rome niet voor. Blijkbaar kunnen de gaven die God
geeft verschillen per gemeente of per tijdsvak. Maar zeker is wel: iedereen
heeft gaven, is ergens goed in. Dat merk je op school al: de één is beter in
wiskunde, de ander in talen, een ander in biologie, een ander in
houtbewerking, een volgende in tuinonderhoud enz. En ook later blijkt dat, de
één kan goed dingen onder woorden brengen, de ander kan goed met de
handen werken, een ander heeft een groot invoelingsvermogen. Maar hoe ga
je daarmee om? Op een goede, volmaakte, God welbehagelijke manier?

Allereerst zo: in het besef dat het gaven zijn. Dus: van God gekregen.
En daarom komt Hem de eer en dank ervoor toe. Als mensen er ons over
aanspreken dan is het de gelegenheid om heen te wijzen naar God. Niet ons,
niet ons, Uw Naam alleen zij alle eer en roem gegeven. Niets is zo werelds,



wereldgelijkvormig, als eer voor jezelf opstrijken. Jezelf laten bejubelen, laten
toejuichen, laten bewonderen. Of dat nou een schaatser op het podium is, of
een dominee in de kerk, of iemand die zo mooi kan bidden in het openbaar, of
die zo vrijmoedig durft te getuigen, of die zo knap een tafel kan maken dat
maakt niet uit. De hoop op aandacht, eigen eer en het genieten ervan is
wereldgelijkvormig. Moet bestreden worden. Moet van gewalgd worden, bij
anderen en bij jezelf.

Maar in ons gedeelte benoemt Paulus vooral dit. Om goed, volmaakt,
God welbehagelijk om te gaan met je gaven en talenten moet je ten tweede
beseffen dat je niet op jezelf staat, maar je bent lid van een gemeente. Vers 5.
Wij zijn velen één lichaam in Christus en elkaars leden. Dus om goed met je
gaven en talenten om te gaan moet je helder hebben dat je in Christus lid
bent van Zijn lichaam. En hoe is dat met een lichaam? Een lichaam heeft
verschillende organen en ledematen. Oren, ogen, neus, mond, handen,
armen, benen, voeten, ellebogen, enzovoort. En wat is er dan belangrijk bij
zo’n lichaam? Ten eerste dat alles op de juiste plaats zit. Als je ogen op de
plaats van je tenen zitten, je benen op de plaats van je oren, je ellebogen op
de plaats van je mond dan gaat het echt niet goed, dan functioneert het
lichaam niet behoorlijk. Dan kan er wel alles op en aan zitten, maar het moet
ook allemaal op de juiste plaats zitten. Ten tweede gaat het alleen dan goed
als al die organen en ledematen samenwerken en elkaar helpen. Als er een
vlieg naar je oog komt, dan komt je hand in actie om hem weg te slaan. Als er
een harde bal op je afkomt, komen je voeten in actie om een stap opzij te
doen, als je ene hand verwond is, komt je andere hand te hulp om die wond
dicht te houden en het bloeden te stelpen. Helpen en geholpen worden. Zo
gaat het in een lichaam goed.

Dus: de gemeente. Het lichaam van Christus. Die ik niet zelf uitkies.
Vrienden kies ik zelf uit. Maar de gemeente heeft God voor mij uitgekozen. Al
die anderen die ook daarbij horen heeft Hij aan mij gegeven. Met hen vorm ik
één lichaam. En daarom zal ik de gemeente liefhebben en het goede voor
haar zoeken. Omdat God haar liefheeft. In Zijn verbond en de doop laat God
zien dat Hij Zijn gemeente nog steeds liefheeft. Al eeuwen en nog steeds tot
op vandaag de dag toe. Zal ik haar dan ook niet liefhebben? En ik heb om ds
W.L. Tukker te citeren: ik heb meer van de gemeente ontvangen dan ik ooit
haar terug kan geven. Door de gemeente ben ik tot geloof gebracht, in haar
midden word ik gevoed, bewaard in het geloof, ontvang ik de sacramenten,
ontvang ik genade. Ik kan haar nooit teruggeven wat zij mij heeft gegeven. Ik
heb haar lief, ik zoek het goede voor haar. En zo ook voor de kerk in
Nederland, in de wereld. Hoe is dat in mijn gebeden? Staat de kerk daarin
voorop, voor mijn eigen belangen?



Dat eerste: alles moet op zijn plaats staan en blijven, zegt Paulus in
vers 3. Je moet niet wijs willen zijn boven wat je behoort te zijn. Je moet geen
plaats in willen nemen die niet voor je bedoeld is, waar je de gaven niet voor
hebt. Je moet niet streven naar een plaats die in mensenogen belangrijk is.
Maar die plaats innemen die jij met jouw gaven en talenten hebt gekregen of
die daarbij past. Dat betekent dat niemand zich minderwaardig hoeft te
voelen of zelfs mag voelen. Niet jaloers mag zijn op wat een ander kan en de
plaats die die ander inneemt. Als deel van het lichaam heb ik mijn eigen
plaats. En die is goed. En daar moet en mag ik blijven totdat en tenzij God me
daar duidelijk van wegroept. Maar als Hij dat niet doet; dankbaar zijn voor de
plaats en talenten die God mij gegeven heeft. Meer en anders hoeft niet. Ik
hoef niet meer te doen dan wat ik psychisch en lichamelijk aankan.

Dat tweede: samenwerken en elkaar helpen. Alle ledematen en
organen hebben elkaar nodig. Dus: ik heb anderen nodig. Die gaven hebben
op ander gebied dan ik. Laat ik hen vragen bv.: leg mij eens uit hoe Calvijn de
kinderdoop ziet, want ik lees zelf nogal moeilijk. Kun je me raad geven als ik
worstel met het Heilig Avondmaal, want jij kunt dat beter zien dan ik. Kun je
mij helpen een verkoping te organiseren, want ik vergeet de helft volgens mij.
hulp willen vragen aan een ander die gaven inzichten heeft op een gebied dat
je het zelf minder hebt. Vragen aan een ander over zijn levensstijl op een
gebied waar ik een blinde vlek voor heb.

En ook: zelf bereid zijn de gemeente te dienen. Je gaven en talenten
gebruiken om de gemeente te bouwen en te dienen. Je tijd daaraan geven, je
gaven daarvoor inzetten. Dat kan dan in plaats komen van weer een avond
erop uit om bij te gaan verdienen, weer een avond lui op de bank voor de tv
hangen, weer een avond met vrienden alleen maar lol maken. Wordt de
wereld niet gelijkvormig, maar dien de gemeente, de Kerk, Gods rijk met je
tijd, gaven en talenten. Daarvoor heb je je gaven en talenten gekregen! Om
Gods Gemeente te dienen.

Daarbij geeft Calvijn wel goede raad. Die heeft het over cirkels/graden
van verantwoordelijkheid. Je eerste verantwoordelijkheid heb je naar hen toe
die met bloedbanden aan je gegeven zijn. Ouders, broers, zussen, kinderen,
man, vrouw. Naar hen toe heb je je eerste verantwoordelijkheid. God vraagt
niet dat je van alles doet in breder verband, waarbij je hen verwaarloost. Het
begin ligt dichtbij ja in huis. Dan heb je de kring waar je gesteld bent in familie
en dagelijks werk. Die is je ook gegeven door God. Dan de kring van de
gemeente waar God je een plaats gaf. En dan houdt het een keer op. Hoeveel
moet ik doen in Gods rijk? Zoveel als ik biddend bij kan houden. Zoveel als ik
biddend kan voorbereiden en kan terugbrengen bij de HEERE. Meer hoeft
niet, meer mag niet. En als er dan taken blijven liggen? Dan vervult God doe



wel op een andere manier. Hij is echt niet van mij afhankelijk. Hij kan het ook
met één vingerknip doen of rechtstreeks door Zijn Geest.

Zo dus. Met dank aan God, op mijn plaats van Hem gekregen, ten
goede van Zijn gemeente. Dat betekent wat Paulus in vers 7 en 8 noemt.

Als ik profeteer, de Bijbel uitleg, laat ik dat dan doen naar de regel des
geloofs. Overeenkomstig de hele Schrift en de belijdenis van de kerk. Niet om
nou eens niets nieuws te kunnen zeggen waardoor ik de aandacht op mezelf
vestig.

Als ik dien, help, laat ik dat dan doen uit medelijden en bewogenheid,
niet met een houding: nou ja vooruit dan zal ik het wel weer doen.

Als ik leert, onderwijs, laat ik dan doen om een ander te leren, niet om
te etaleren hoeveel ik weet en om te laten merken dat ik wel verder ben.

Als ik vermaan, laat ik dat dan doen om een ander bij God te brengen,
terug te brengen, niet om in de grond te boren en voor schut te zetten waar
anderen bij zijn.

Als ik uitdeel, weggeef, laat ik dat doen zonder bijbedoeling, maar puur
om een ander gelukkig te maken.

Als ik leiding geef, laat ik dan ijverig zijn en niet anderen voor mij laten
zwoegen.

Als ik barmhartig ben en een ander opzoek laat ik dan blijmoedig zijn
en niet eigenlijk me eraan willen onttrekken en alleen voor goed fatsoen het
doen.

Laten we zo onze gaven gebruiken. Dat God er eer van krijgt en de
gemeente wordt gediend. Als het veel kost, als het zwaar valt, denk aan de
ontfermingen Gods. Als je dat veel kost, als je dat teveel kost voor je gevoel,
luister dan naar Paulus: ik bid u door de ontfermingen Gods. De ontfermingen
Gods. Hoeveel had Hij er niet voor over? Hoe diep wilde Hij niet gaan?
Hoeveel geeft Hij er voor terug? Hoe vol liefde is Hij? Hoe veel heeft Hij nog
voor mij tegoed? Bedenk dat als het je teveel wordt. Zie je kruis en je strijd in
het licht van Zijn kruis en Zijn strijd.

God dienen. Het blijft zo onzuiver. Toch weer eigen eer, luiheid,
verbittering, zelf op willen vallen, ontevredenheid. Het lukt maar niet zoals
het hoort. Het volmaakte blijft maar buiten bereik. Er blijft altijd weer zonde
over en achter. Nee, niet dat ik het al gegrepen heb of al volmaakt ben, maar
ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, naar de prijs der volmaaktheid. Ja,
dat is het dan wel: wanneer komt de dag dat ik volmaakt Hem mag zien en



dienen? Dat is in de strijd wel wat geboren wordt. En daar zal de strijd ook wel
voor nodig zijn. Amen



